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OVERDENKING: 
 

Een overdenking van Ds. Bert Altena 
 
Kerst past nooit… 
 
Schrijver Ds. K.H. Kroon vertelt in één van zijn boeken dat hij veel mensen 
tegenkomt die voorstellen om kerst dit jaar maar over te slaan. Vanwege alles 
wat er in de wereld gebeurt. Alle onrust, alle onheil. Je kunt het je voorstellen en 
misschien hebt u die gedachte ook weleens. 
 
Het boek waar ik het over heb, komt uit 1950 en hieruit blijkt dat mensen 75 jaar 
geleden dit gevoel dus ook al kenden. Dat gevoel dat het wringt. De boodschap 
van kerst, de idylle van het romantische familiefeest, in een wereld van oorlog 
en geweld en onheil en verdriet. Past dat wel? Zullen we het maar eens 
overslaan? 
 
Ik denk zelfs dat het altijd zo is en altijd zo is geweest. 
Kerst staat er haaks op. 
Kerst sluit nooit aan. 
Kerst komt nooit uit – en daar komt het nu net op aan. 
 
Kerst is dat we vieren dat er een ander verhaal is, dwars tegen alle verhalen van 
de wereld, van onze levens en het moeizame samenleven van mensen in. Dat 
is misschien wel wat het geloof ook is. Een ander verhaal. Dat past nooit, het 
sluit in ieder geval niet aan. 
 
Het is een eigen verhaal, een eigen boodschap, in een wereld die wordt 
gedomineerd door andere verhalen. Verhalen die we het hele jaar door al horen, 
altijd maar weer, het dagelijkse nieuws; zodat je soms geneigd bent te geloven 
dat er geen andere verhalen zijn, dan het verhaal van de macht, van de strijd, 
van botsende belangen. 
 
Maar Kerst vertelt een eigen verhaal, met een andere boodschap. Goed nieuws, 
evangelie. 
We kunnen het verhaal wel dromen. 
 
Het kind in de voederbak. 
De herders in het veld. 
De engel uit de hemel: jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed 
nieuws. 
Het licht in de nacht. 
 
 
 



Natuurlijk kennen we het aloude verhaal. Dat kunnen we dromen. En toch is het 
van belang om het wonderlijke van dat verhaal iedere keer opnieuw te horen en 
te beseffen. Want als je dat gevoel voor het wonderlijke kwijtraakt, de 
verwondering, dan mis je het geheim van Kerst. 
 
Dat er een kind wordt geboren, dat is niets nieuws. Al is het elke keer een 
wonder, als je het van dichtbij mee mag maken. Maar dat God zelf in de gestalte 
van een mensenkind uit de hoge hemel neerdaalt, dat God zelf geen god in de 
hoge hemel blijft, ver weg van ons allen, maar dat God mens wordt. Dat is het 
blijvende wonder van het christelijk geloof. Dat is het ongelooflijke nieuws van 
Kerst. Het wonder waar je niet over uitgepraat raakt. Het verhaal dat moet 
worden doorverteld – de herders zijn er mee begonnen. Het verhaal dat verteld 
moet blijven worden, tegen alle wereldse verhalen in. In dit kind blijkt Gods liefde. 
 
En daarom vieren we het, ieder jaar weer, ook al komt het nooit uit. En op een 
bepaalde manier vieren we het in ons geloof op elke dag van het jaar. 
Dat verhaal van God en zijn boodschap van Vrede op aarde, voor de mensen 
van wie God houdt. 
 
Nicky den Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KERKDIENSTEN 
 

7 december   

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 2e Advent / m.m.v. Sira v.d. Eijk 

Voorganger Ds. Ruben Schep 

Ambtsdrager van dienst Jenke de Lint 

Gastheer/Gastvrouw Emie Hendrikse 

Koster Bert Hendrikse 

Coll. 1e rondgang Instandhouding kerk en eredienst 

Coll. 2de rondgang K&W/Eigen Gemeente Stille Hulp 

Uitgangscollecte Onderhoudsfonds 

 

14 december   

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 3e Advent /  m.m.v. Maheen Younos 

Voorganger Ds. Mw. A. van Geerenstein/Rhoon 

Ambtsdrager van dienst Saskia van der Eijk 

Gastheer/Gastvrouw Connie Akkerman 

Koster Jaap-Kees van Strien 

Coll. 1e rondgang K&W/KiA Werelddiaconaat India 

Uitgangscollecte Instandhouding kerk en eredienst 

 

15 december 15.00 uur Fendertshofdienst 
Oecumenische Kerstviering, M. Bastiaanse/RK en ds. J.H. van der Sterre 

 

16 december 14.00 uur De Vijverhof (Kerstviering Ouderensoos) 

 

21 december   

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 4e Advent / m.m.v. het Interkerkelijk Koor 

Voorganger Ds. W.H. Hendriks Ter Aar 

Ambtsdrager van dienst Edward Goudriaan 

Gastheer/Gastvrouw Piet de Lange 

Koster Otto Maris 

Coll. 1e rondgang K&W / PKN Jonge generaties 

Uitgangscollecte Instandhouding kerk en eredienst 

 
 

21 december 19.00 uur Rooms Katholieke Kerk 
Oecumenische Kerstzangdienst (Open Deur Commissie) 



24 december   

22 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 
Kerstnachtdienst / m.m.v. m.m.v. Ton Kers,  

Bert de Ruiter en Otto Maris 

Voorganger Ds. Mw. Marjo den Bakker Dordrecht 

Ambtsdrager van dienst Leendert van Baren 

Gastheer/Gastvrouw Marjoke de Loome 

Koster Jan Tolenaars 

Coll. 1e rondgang Instandhouding kerk en eredienst 

Uitgangscollecte K&W /KiA Samen tegen armoede in Nederland 

 

25 december   

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 
Kerstgezinsdienst / m.m.v. Ton Kers, Bert de Ruiter 

en Otto Maris en Sira v.d. Eijk 

Voorganger Ds. Mw. M. Eikelenboom-den Uijl 

Ambtsdrager van dienst Leny van der Spelt 

Gastheer/Gastvrouw Jolanda den Hollander 

Koster Jan den Hollander 

Coll. 1e rondgang K&W/KiA /Kinderen in de knel /Zambia 

Uitgangscollecte Onderhoudsfonds 

 

28 december   

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden   

Voorganger Ds. Mw. M.H. v.d. Graaf Maasdam 

Ambtsdrager van dienst Henriëtte Ritsma 

Gastheer/Gastvrouw Anne van Dongen 

Koster Peter van der Eijk 

Coll. 1e rondgang K&W/ Voedselbank Moerdijk 

Uitgangscollecte Instandhouding kerk en eredienst 

 

31 december   

19 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Oudjaarsdienst 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde Standdaarbuiten 

Ambtsdrager van dienst Wim Tolenaars 

Gastheer/Gastvrouw Ria Matthee 

Koster Anton Bom 

Coll. 1e rondgang Eindejaarscollecte 

Uitgangscollecte K&W/ Bloemen 



4 januari   

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Nieuwjaarsdienst  

Voorganger Ds. L.C. van der Eijk Zwijndrecht 

Ambtsdrager van dienst Leny van der Spelt 

Gastheer/Gastvrouw Piet de Lange 

Koster Bert Hendrikse 

Coll. 1e rondgang  
Coll. 2de rondgang 

Instandhouding kerk en eredienst 
Stichting "Het Babyhuis" 

Uitgangscollecte Onderhoudsfonds 

 
11 januari 

  

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden   

Voorganger Ds. Ruben Schep 

Ambtsdrager van dienst Edward Goudriaan 

Gastheer/Gastvrouw Marjoke de Loome 

Koster Jaap-Kees van Strien 

Coll. 1e rondgang K&W/KiA Noodhulp Oekraïne 

Uitgangscollecte Pastoraat 

 
18 januari 

  

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Flame 

Voorganger Tim Moll Sassenheim 

Ambtsdrager van dienst Henriëtte Ritsma 

Gastheer/Gastvrouw Jolanda den Hollander 

Koster Jan den Hollander 

Coll. 1e rondgang Onderhoud toren en dakpannen 

Uitgangscollecte K&W/Eigen gemeente: Bloemen 

 

19 januari 15.00 uur Fendertshofdienst 

25 januari   

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Oec.dienst  - Week v.d.Eenheid  

Voorganger Ds. F.C. de Ronde Standdaarbuiten 

Ambtsdrager van dienst Jenke de Lint 

Gastheer/Gastvrouw Anne van Dongen 

Koster Anton Bom 

Coll. 1e rondgang 
Uitgangscollecte 

Instandhouding kerk en eredienst 
K&W/ Mercy Ships 



ROOSTERS 
  Kinderoppas Kindernevendienst BHV-dienst 

7 december Addy Debby en Emie Linda, Jan 

14 december Femke Anne en Debby Willian,Corry-Anne 

21 december Fiet Claudia en Saskia Wim, Susanne 

24 december     Wim, Saskia 

25 december Simone alle leiding Corry-Anne/Willian 

28 december Dicky Marjolein Linda, Jolanda 

31 december     Corry-Anne/Willian 

4 januari Nienke Saskia Marjolein,Susanne 

11 januari Nicky Claudia en Anne Saskia, Linda 

18 januari Anne Debby,Emie,Connie Jan, Jolanda 

25 januari Addy Saskia en Claudia Wim, Saskia 

 

  Lector Bloemendienst Organist 

7 december Marjolein Roks Annaleen van Strien Barthold Jongejan 

14 december Jenny de Lange Tiny Bienefelt Johan vd Steen 

21 december Tiny Bienefelt Cor Endepoel Barthold Jongejan 

24 december Marjoke de Loome Marion Kruis Rick Hitzerd 

25 december 
Corry-Anne de 
Geus 

Marion Kruis Johan vd Steen 

28 december 
Adrie van  
Nieuwenhuijzen 

Jeanne Moerland Johan vd Steen 

31 december Sjerp Vormeer   Barthold Jongejan 

4 januari Marjolein Mineke Huitkar Barthold Jongejan 

11 januari Jenny Joke Frijters Johan vd Steen 

18 januari Tiny Elly Maris Barthold Jongejan 

25 januari Marjoke  Netty Bom Johan vd Steen 

 

  PPT-dienst Beamerdienst Livestream 

7 december Lonneke Sebastiaan Nijhoff Menno Bom 

14 december Susanne Corry-Anne Willian 

21 december Tiny Hans Nieuwkerk Wim 

24 december Annelies Marit Tolenaars Wim Tolenaars 

25 december Susanne  Corry-Anne Willian 

28 december Lonneke Sebastiaan Nijhoff Menno Bom 

31 december Jeannette  Corry-Anne Willian 

4 januari Tiny Marit Wim 

11 januari Annelies Sebastiaan Menno 

18 januari Jeannette Hans Timo 

25 januari Lonneke Marit Wim 



Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
Geroepen om te delen 
Wij zijn samen pas de kerk als we ook samen in actie zijn. Vanuit die overtuiging 
willen we delen van wat we ontvangen hebben. We delen tijd en talent, geld en 
goed, gebed en geloof, zorg en aandacht. Zo bieden we hoop en doen we elkaar 
recht, waar ook ter wereld.  
Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in 
Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en 
wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. 
 
Zondag 7 december: Eigen gemeente: Stille Hulp 
Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken 
gecollecteerd voor 'Stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld  is 
bestemd voor mensen die bij de Diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er 
financieel niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de 
laatste jaren toe. 
 
Zondag 14 december: Kerk in Actie / Werelddiaconaat (India, Advent) 
“Alle kinderen naar school India” 
 In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo’n 150.000 migranten, sommigen 
met hun hele gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden veel kinderen 
aan hun lot overgelaten. En doordat zij de lokale taal niet spreken, gaan ze niet 
naar school. Partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE biedt 200 
migrantenkinderen onderwijs in zowel hun moedertaal als de lokale taal. 
 
Zondag 21 december: Collecte PKN 2025 - Jonge generaties (Nederland, 
Advent) 
Met de Kerst-Challenge beleven jongeren het kerstverhaal in de vorm van een 
spel. Elk jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander thema. Ook 
diaconaat heeft een plek. Duizenden tieners doen mee, verdeeld over een paar 
honderd kerkelijke jeugdgroepen. De jongeren kruipen in de huid van de 
personages uit het kerstverhaal. Ze doen opdrachten, lossen puzzels op en 
verzamelen zoveel mogelijk punten. 
 
De Kerst-Challenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe 
manier te beleven. 
 
Kerstavond 24 december: Kerstcollecte KiA 2025:Samen tegen armoede in 
Nederland 
Met Kerst collecteert Kerk in Actie voor mensen in armoede in Nederland. Steeds 
meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar knopen. Kinderen 
gaan zonder ontbijt naar school, de Voedselbank kraakt onder de groeiende 
vraag en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe aanvragen. Kerk in Actie 
ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot structurele 
oplossingen.  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/geen-kinderarbeid-in-de-textielindustrie/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/geen-kinderarbeid-in-de-textielindustrie/


1e Kerstdag 25 december: Kinderen in de knel : KiA : Zambia                                             
“Maatjes voor gezinnen zonder ouders” 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen 
onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze 
kinderen  als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan 
veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert 
kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en 
kinderen praktisch ondersteund. 
 
Zondag 28 december: Voedselbank Moerdijk 
In Moerdijk is al heel wat jaren een Voedselbank actief. Armoede is namelijk 
een probleem dat ook onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de 
buitenwereld soms verborgen. De Voedselbank Moerdijk biedt alleenstaanden 
en gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug 
door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket. Deze concrete zorg 
voor mensen in onze directe omgeving heeft alles te maken met het 
werkterrein van de taakgroep Kerk en Wereld. Daarom ondersteunen we het 
werk van de Voedselbank van harte. 
 
Oudjaarsdag woensdag 31 december : Eigen gemeente : Bloemen 
De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat 
gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het 
pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen 
een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in 
onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). 
 
Zondag 4 januari: Stichting “Het Babyhuis”                                                                   
Stichting het Babyhuis biedt opvang, behandeling en begeleiding aan 
(aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap .In het 
Babyhuis werkt het kernteam (gedragsdeskundige, kraamverzorgende en 
sociotherapeuten) en het team vrijwilligers. Er is 24 uur per dag opvang en 
begeleiding.                                                                                
Het Babyhuis is specifiek bedoeld voor pasgeborenen van wie de moeder haar 
kind nog niet de noodzakelijke verzorging en opvoeding kan bieden. Maar 
waarbij de verwachting is, dat zij dit wel op relatief  korte termijn zelfstandig 
kan. Het Babyhuis kijkt naar wat de moeder nodig heeft en past voor iedere 
moeder en kind persoonlijke begeleiding op maat aan.                                                                                                 
Stichting het Babyhuis wil moeders op een laagdrempelige, gelijkwaardige en 
respectvolle wijze de gelegenheid bieden om – in een vrijwillig of gedwongen 
kader – de nodige vaardigheden op te doen, zodat zij na verloop van tijd in 
staat zijn hun kind zelfstandig een verantwoorde toekomst te bieden. 

  



Zondag 11 januari: KIA / Noodhulp (Oekraïne)                                                                                           

De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners op zijn kop gezet. 

Huizen zijn verwoest, infra-structuur is ontwricht en veel mensen kampen met 

angst en verdriet. Samen met lokale kerken en partnerorganisaties biedt Kerk 

in Actie hulp.   Kwetsbare families kunnen terecht bij regionale hulpcentra. Er 

zijn daar speelplekken voor kinderen, zodat ze hun zorgen even kunnen 

vergeten en er is traumahulp. Om het gezinsinkomen aan te kunnen vullen, 

krijgen vrouwen steun bij het starten van een eigen bedrijfje. 

Zondag 18 januari: Eigen gemeente : Bloemen 
De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat gebeurt 

in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. 

Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg 

zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze 

gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). 

Zondag 25 januari: Mercy Ships 
Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het 
internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, 
hoop geven en genezing brengen aan kansarme 
mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat 
ieder mens kostbaar is. 
Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 
2,5 miljoen kansarme mensen bereikt. De Africa 
Mercy wordt ingezet en dankzij de capaciteiten van dit 
schip zijn er nu meer medische operaties en 
ontwikkelingsprojecten mogelijk dan voorheen.  
 

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken 

aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en 

Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder 

vermelding van het project dat u wilt steunen. 

 
Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. 
Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve 
van minderbedeelden te kunnen blijven steunen. 
 
 
  



Diaconale vakantieweek zorghotel “Hydepark”   

 
In de periode van zaterdag 14 t/m 21 Maart 2026 wordt weer de jaarlijkse 
vakantieweek georganiseerd in het zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn. Het 
zorghotel is volledig aangepast voor mensen met een beperking. Als u niet 
(meer) zelfstandig op vakantie kan, omdat u extra begeleiding of zorg nodig heeft 
en u wilt graag eens een weekje weg, dan kunt u zich aanmelden bij uw diaconie. 
Ook echtparen, waarvan één de mantelzorger is, zijn van harte welkom. U kunt 
er zorgeloos een week tussenuit, andere mensen ontmoeten, genieten van een 
ontspannen programma en alle aandacht krijgen van de vrijwilligers. 
De kosten voor deze vakantieweek bedragen € 800,-.  
Bijdrage van de kosten via de diaconie is mogelijk. Dan kunt u contact opnemen 
met Wim de Loome 06-23783960, wimenmarjoke@planet.nl  
Aanmelden kan tot uiterlijk 2 januari 2026 
 
 
Alle medewerkers en sponsoren bedankt ! 
 
Door Pastoraat en K&W zijn er dit jaar weer heel 
wat fruitdoosjes klaargemaakt. Dit jaar ook weer 
mooi verpakt. Door Pastoraat en de kinderen 
werden deze  rondgebracht op Dankdag.  
Iedereen weer bedankt voor de goede en 
gezellige  samenwerking! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



TAAKGROEP JEUGD en GEMEENTEZIJN 
 
Van de Kindernevendienst  

 

Hoi jongens en meiden, 

We gaan verder met het Advents- en Kerstproject  

“Wees welkom!” 
‘Nu zijt wellekome’, zo begint een bekend 
oud kerstlied.  
Met Kerst heten we Jezus welkom in ons 
midden, nadat we ons tijdens de advent 
hebben voorbereid op zijn komst.  
Met het project ‘Wees welkom!’ kijken we 
iedere zondag door de ogen van een ander 
bijbels personage uit naar de redder die God 
al lang geleden beloofd heeft en die 
uiteindelijk toch op zo’n verrassende manier 
bij de mensen komt: ver van het centrum van 
de macht, bij herders en dieren en in een 
armoedige voerbak.  
We luisteren naar de profetie van Jesaja 
over een koning die vrede brengt.  
Samen met de engel Gabriël brengen we 

een bijzondere boodschap aan een meisje in Nazaret.  
Met Maria zijn we verrast en blij dat God door een heel gewoon meisje zijn 
redding teweeg wil brengen.  
Met Jozef dromen we van een kind dat speciale namen krijgt: ‘God redt’ en 
‘God is bij ons’.  
En samen met de herders gaan we op kraambezoek bij het kindje in de 
voerbak.  
 

Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het Oude en het Nieuwe 
Testament:  
• Zondag 1: Jesaja vertelt over een koning die vrede brengt (Jesaja 11:1-8) 
 • Zondag 2: De engel Gabriël kondigt de geboorte van Jezus aan (Lucas 1:26-
38)  
• Zondag 3: Maria zal de moeder van Jezus worden (Lucas 1:39-56)  
• Zondag 4: Jozef hoort in een droom over Jezus (Matteüs 1:18b-24)  
• Kerst: Herders komen op bezoek bij Jezus (Lucas 2:6-20) 
 
 



We zingen iedere week ook weer een mooi projectlied: 
 
Welkom bij de Koning 
Projectlied Kerst 2025 – Bijbel Basics 
(Op de wijs van ‘Nu zijt wellekome’) 
 
Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij. 
De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij. 
Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein, 
straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn. 
God dicht bij ons. 
 
Veel gewone mensen, één bijzonder Kind. 
Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint. 
Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal. 
Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal! 
God dicht bij ons. 
 
Tekst: Leonie van den Berg 

 
Succesvolle Schoenendoosactie ! 
 
Tijdens de Dankdag-dienst op 9 november konden we in dankbaarheid terug 
kijken. In totaal waren er door jong en oud 40 mooi versierde en goed gevulde 
dozen ingeleverd (zowel uit de gemeente als van daarbuiten). 
Nu gaan de dozen naar een verwerkingscentrum. Een belangrijke plek, want 
daar controleren ze de inhoud. Als het nodig is, vullen ze de doos aan. 
Daarna is het tijd voor de lange reis. Jouw doos gaat per boot of vrachtwagen 
naar een van de landen. Daar ontvangt een kind jouw schat! In de landen waar 
het mag, delen we ook boekjes met bijbelverhalen uit. 
De afgelopen 29 jaar zijn er totaal al 1.194.335 schoenendozen uitgedeeld aan 
kinderen in Albanië, Angola, Armenië, Benin, Bosnië en Herzegovina, 
Bulgarije, Congo, Costa Rica, Griekenland, Guinee, Hongarije, India, Irak, 
Jemen, Kameroen, Kosovo, Letland, Liberië, Malawi, Moldavië, Namibië, 
Pakistan, Polen, Roemenië, Servië, Sierra Leone, Tanzania, Togo, Oeganda, 
Oekraïne en Zambia. 
 
Hartelijk dank allemaal! 
 
 
 
 



Verslag Flame 2 november. 
Deze Flame was het thema “veel delen, een 
geheel’ en ging het over samenwerken. We 
moesten in groepjes samenwerken om een 
piramide te maken van bekertjes m.b.v. 
touwtjes, zonder ze vast te pakken. 
Overleggen en aan de juiste touwtjes trekken 
bleek heel belangrijk. 
We lazen uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, waarin hij de kerk vergelijkt 
met een lichaam. Elk lichaamsdeel is nodig en belangrijk, hoe klein het ook is. 
God geeft zijn Heilige Geest aan iedereen en geeft ons ergens kracht voor en 
talenten. De een kan dit goed, de ander dat. 
We deden een spel waarbij een kind de voet was die mocht lopen, een kind was 
de hand die mocht pakken en een kind was het oog dat kon kijken waar een 
zakje kruidnoten ophing. Eh….dat betekende dat de hand op de rug van de voet 
moest zitten en dat het oog aanwijzingen gaf waar de voet heen moest, best 
grappig. Ook hier was samenwerken en overleggen belangrijk, zelfs bij de 

verdeling van de kruidnootjes       . Dat kon op vele manieren zagen we. 

Van herfstspullen konden ze een lichaam/poppetje maken, of een 
schoenendoos versieren die iemand anders uit de kerk al gevuld had maar 
versieren moeilijk vond. Zo hielpen we meteen weer iemand en kijken we terug 
op een goede samenwerking! 
We sloten af met het lied “Dit is mijn hand en dit mijn voet” van Elly en Rickert.  
 
De volgende Flame is op 18 januari. Tot dan! 

 

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van de (interim)predikant  
 
Kerst gaat over een nieuw begin. Over dat Gods Woord van 
hoop voor de toekomst in onze handen wordt gelegd, wat even 
kwetsbaar is als een pasgeboren baby. We kunnen er van alles 
mee doen, maar Gods hoop is dat we er goed voor zorgen. Dat 
we het laten groeien, dat we met dat kind de toekomst in leven, 
verlangend naar wat er komen gaat. Hoe zal de wereld er uit gaan zien als dit 
kind groter wordt? Welke rol zal het gaan spelen, wat voor leven zal het hebben?  
Het is in de kerk soms moeilijk om ons naar de toekomst toe te keren. Er is soms 
zoveel verleden dat ons bezighoudt, er is zoveel wat niet goed gaat in onze 
wereld. Toch legt God opnieuw zijn kwetsbare woord in onze handen, vertrouwt 
het ons toe.  
Terugkijkend op het gesprek na de kerkdienst van 16 november zaten we wat 
vast in een paradox: mag een kerkenraad besluiten en vervolgens laten zien dat 
ze iedereen hebben gehoord, of moet vertrouwen eerst worden verdiend en kan 
een kerkenraad dan pas besluiten? Wat is beter: nu vertrouwen vragen aan de 
gemeente, die dat spannend vindt zonder garanties, of door uitstel van een 
besluit ook uitstel met het kunnen gaan zoeken naar een predikant, met daardoor 
verlies van tijd?  
Aan Maria, het meisje dat wordt bezocht door de engel van de Heer, wordt eerst 
om vertrouwen gevraagd. Maar, nadat ze dat vertrouwen uitspreekt, barst er een 
lied los dat bruist van het leven. Een protestlied van bevrijding en hoop. 
Ongelofelijk, waar haalt ze dat vertrouwen vandaan?  
Op weg naar kerst is het dat wonder van vertrouwen dat we opnieuw zoeken, 
maar ik geloof dat we het ook gaan vinden. Ook door wat we zelf wel of niet 
doen, maar ook omdat het ons wordt gegeven. Kwetsbaar, klein vertrouwen. Wat 
de toekomst in kijkt en bruist van nieuw leven.  
 
Ds. Ruben Schep 

 
 

Gebedskring 
 
Woensdag 3 december en 7 januari  hopen we weer bij elkaar te 
komen met de gebedskring. U/jij bent van harte welkom om een keer 
mee te komen doen. Het is in de Vijverhof, van 9.00 uur tot 9.45 uur.  
 

Voor meer informatie of doorgeven van voorbede: 
Mini Agterdenbos, (0168-464778) of Emie Hendrikse (06-4055860) 
 
 

 
 



Samen Zingen in de Loods – Thema: ‘Op weg naar Kerst’ 

Na de mooie start in september, met zo’n 70 zangers, gaan 
we door met een volgende avond Samen Zingen in de Loods.  
Datum & tijd: zondag 14 december, 19.00 uur  
Locatie: de loods, Boerendijk 11 (Fijnaart) 
Geen dienst of preek, gewoon een uur samen zingen en luisteren naar het 
Kerstevangelie. Begeleiding op orgel en vleugel.  
Het thema is Op weg naar Kerst. We zingen vooral traditionele kerstliederen, 
zoals ‘Komt allen tezamen’, ‘Eer zij God in onze dagen’, ‘Stille nacht’ en ‘Ere zij 
God’.  
Parkeren kan achter de loods; ook de fiets kan daar staan. Je ziet vanzelf waar 
je moet zijn.   
We hopen opnieuw op een grote opkomst. Kom je ook? Neem gerust iemand 
mee! 

Kerstmiddag met de ouderen in onze gemeente. 
De Ouderensoos nodigt u hiervoor hartelijk uit. Wij hebben een mooi programma 
gemaakt voor deze middag, met aan het eind een spannend kerstverhaal. 
Op dinsdag 16 december 2025 in de Vijverhof. 
Wij beginnen om 14.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Als u wilt komen en u hebt 
geen vervoer, wilt u dan even bellen naar: Nel van Dorp. Tel. nr. 463639 
 
Wij hopen u te zien. 
Nel v. Dorp. 
Namens de dames van “De ouderensoos” 

 
 
Kerstzangdienst  
Op zondagavond 21 december om 19.00 uur vindt de jaarlijkse 
kerstzangdienst plaats in de Rooms-Katholieke Kerk aan de Molenstraat te 
Fijnaart. Hiervoor nodigt de Open Deur Commissie u van harte uit.  
Medewerking wordt verleend door het Gelegenheidsorkest o.l.v. Bert de Ruiter. 
Op de piano: Johan van der Steen.  
U kunt kerstliederen zingen en er worden enkele gedichten voorgedragen.  
Na afloop staat er een kopje koffie of thee voor u klaar in de Jacobushof.  
 
Namens de Open Deur Commissie, 
Adrie van Nieuwenhuijzen  
 
 
 
 
 
 
 



Warme chocomel en glühwein!  
Voorafgaand aan de kerstnachtdienst op dinsdagavond 24 
december bent u vanaf 21.30 uur weer welkom voor een warm 
kopje chocomel of glühwein!  
 
Vorig jaar was dit een groot succes en we nodigen u dan ook 
graag weer uit!  

Hopelijk tot dan!  
Taakgroep Jeugd & Gemeentezijn 
 
 

Meet and Eat 
Vindt U het als alleengaande gezellig om met elkaar te eten? 
Dan bent u van harte welkom op: 

• vrijdag 19 december. Aanvang 12:30 uur in het TREFPUNT, 

u kunt zich aanmelden voor 15 december 

• vrijdag 30 januari. Aanvang 12:30 uur in het TREFPUNT, 

u kunt zich aanmelden voor 26 januari 

Aanmelden via: a.roks-kwist@outlook.com 
 
Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage. 
 
Uw Meet and Eat team. 
Mineke, Tanny en Addy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van de KERKENRAADSTAFEL 
 
Samenvatting van de kerkenraadsvergadering 
van 28 oktober 2025 
 

Ds. Ruben Schep opent de vergadering met het lezen van een stukje uit  “The 
collage of God” van Mark Oakley en overdenkt dit. Ruben vraagt of er zaken 
zijn waarvoor hij moet bidden en gaat daarna voor in gebed. Bij het vaststellen 
van de agenda komt het punt AVG bij de mededelingen nog naar voren. Deze 
wordt toegevoegd waarna deze definitief wordt vastgesteld. We besluiten om 
per direct bij het voorlezen van de mededelingen in de kerk geen adressen 
meer te noemen. Deze worden nog wel per mail gedeeld met de gemeente. 
Het verslag van de kerkenraadsvergadering van 23 september wordt zonder 
wijzigingen vastgesteld.  
 
We doen een persoonlijk rondje over hoe we de gemeenteavond hebben 
ervaren. Er zijn vragen gesteld over hoe we om gaan met Omzien en de 
voorzieningen die op de begraafplaats moeten komen indien de 
Ontmoetingskerk verkocht wordt. Er hebben meerdere gesprekken 
plaatsgevonden met gemeenteleden die hun zorgen hebben geuit over het 
voorgenomen besluit. Ook zijn er vragen binnen gekomen over wat er mogelijk 
is qua aanpassingen in de Dorpskerk. We moeten gaan bespreken wat we de 
komende periode op ons pad gaan krijgen met het bijbehorende tijdspad. 
We besluiten unaniem dat er voldoende draagvlak is om het voorgenomen 
besluit om te zetten naar een definitief besluit. Dit betekent dat we besloten 
hebben om over te gaan tot verkoop van de Ontmoetingskerk en belendende 
percelen, maar ook tot het bestemmen van de Dorpskerk als toekomstig 
kerkgebouw voor de gemeente. Deze zal daar waar mogelijk aangepast gaan 
worden voor toekomstig gebruik. We maken een brief richting CCBB om het 
definitieve besluit kenbaar te maken. 
 
Na de pauze worden het collecterooster en het vergaderrooster voor 2026 
beide goedgekeurd. We zijn gestart met de voorbereidingen voor het invullen 
van de vacatures. Verzoek aan taakgroepen om een rooster van aftreden aan 
te leveren en te bespreken. Daarna wordt de regeling rondom de verkiezingen 
opnieuw besproken. Vanwege de vele enthousiaste reacties is er besloten om 
op het samen zingen in de loods een vervolg te geven en wel op zondag 14 
december. Andere data zijn in december niet meer mogelijk. 
 
De onderstaande punten komen verder in de vergadering en bij de rondvraag 
naar voren: 

• Vraag vanuit K&W over de huidige samenstelling van de Jan Punt 
stichting? Er moeten nieuwe functies ingevuld worden. 

• K&W en Beheer hebben een goed overleg gehad. Wat er hier besproken 
is, zal ingebracht worden bij de kerkenraad. 



• Er leven nog te veel vragen in de kerkenraad over de visie van K&W voor 
wat betreft het interen op het eigen vermogen. We zullen deze de 
eerstvolgende vergadering hoog op de agenda zetten zodat we voldoende 
tijd hebben om het hier goed met elkaar te bespreken. 

• Er is behoefte aan schoonmakers voor de kerk. Er komt een lijst met wat er 
hoe vaak moet gebeuren. 

• Menno en Jeanette Bom schenken het maken en drukken van het kaartje 
voor nagedachteniszondag. 

• Jenke heeft 31/10 oecumenisch beraad met de katholieke kerk 
 
Barthold sluit af met gebed, waarna we met zijn allen nog gezellig iets drinken. 
 
Edward Goudriaan 
Scriba 

 
Nieuwe vacatures kerkenraad en taakgroepen 
Binnen onze de kerkenraad en taakgroepen zijn er vanaf maart 2026 weer een 
aantal vacatures. Omdat we geloven dat we samen de verantwoordelijkheid 
dragen voor het gemeenteleven, vragen we u om mee te denken over 
enthousiaste personen die deze plaatsen zouden kunnen invullen. Wij zoeken 
gemeenteleden die bereid zijn hun talenten, tijd en betrokkenheid in te zetten 
voor dit gezamenlijke doel. Kent u iemand waarvan u denkt dat hij of zij met 
talent en betrokkenheid een waardevolle bijdrage kan leveren? Dan nodigen wij 
u van harte uit om namen in te dienen bij de kerkenraad. Mocht uzelf een bijdrage 
willen leveren aan het werk in onze gemeente, dan kunt u dat ook aangeven op 
het formulier. Wilt u meer weten wat de taken inhouden, dan vertelt ieder 
kerkenraadslid u graag meer. Onze gemeente kan alleen bloeien dankzij de inzet 
van betrokken leden. 
Vanaf medio december zullen er achter in de kerk en via de mail weer 
formulieren beschikbaar zijn waarop u namen van personen in kunt vullen.  
 
Instructies voor het invullen van het formulier: 
1. Per voorgedragen persoon gebruikt u één regel op het formulier 
2. U mag een persoon voor meerdere functies voordragen 
3. U mag meerdere personen voor dezelfde functie voordragen 
4. U mag meerdere formulieren invullen 
5. U kunt het formulier inleveren tot en met 3 januari 2026 
6. U kunt het formulier inleveren in de bus achterin de kerk of bij de scriba, 

Appelaarseweg 31 
7. U kunt het formulier ook inleveren via e-mail: scriba@pknfijnaart.nl   
8. Niet volledig ingevulde formulieren (naam en/of adres ontbreekt) worden niet 

meegeteld 
9. U mag niet met meerdere personen een formulier invullen. Het formulier 

wordt dan niet meegenomen in de telling van de kandidaten 
10. Voordracht van personen die aftreden in 2025 worden niet meegeteld 
  



Voor de komende periode zijn de onderstaande personen aftredend en niet 
herkiesbaar: 
 
Taakgroep Pastoraat: 
Pastoraal Ouderling - openstaande vacature sinds maart 2025 
Pastoraal medewerker wijk 1 - openstaande vacature sinds maart 2025 
Pastoraal medewerker wijk 3 - Riet Verhagen 
Pastoraal medewerker wijk 4 - Adrie van Nieuwenhuijzen 
Pastoraal medewerker wijk 5 - Nel van Dorp 
  
Taakgroep Kerk en Wereld: 
Diaken - openstaande vacature sinds maart 2025 
Diaken - Leendert van Baren 
Taakgroeplid - Wim de Loome 
Taakgroeplid - Jan den Hollander 
 
Taakgroep Jeugd en Gemeentezijn: 
Taakgroeplid - openstaande vacature sinds maart 2025 
Taakgroeplid - openstaande vacature sinds maart 2025 
  
Taakgroep Beheer: 
Ouderling kerkrentmeester - Arie Verhagen 
Taakgroeplid - openstaande vacature sinds maart 2025 
Taakgroeplid - openstaande vacature sinds maart 2025 
  
“Laat ieder de belangen van anderen voor ogen houden, niet alleen die van 
zichzelf.” 
— Filippenzen 2:4 
 
Samen dragen wij verantwoordelijkheid voor een levende gemeente.  
Doet u mee? 
 
Namens de kerkenraad, 
Edward Goudriaan 
Scriba 

 
 
 
 
 
 



TAAKGROEP   BEHEER 
 
 
 
 

Verantwoording collecten : 
19 okt. Instandhouding kerk en eredienst  €    159,79 
26 okt.  Onderhoudsfonds    €    204,68 
  
  2 nov. Instandhouding kerk en eredienst  €    146.05 
  2 nov. Onderhoudsfonds    €    126,95 
  9 nov. Oogstcollecte     € 1.025,95 
16 nov. Instandhouding kerk en eredienst  €    257,50 
 
Giften 
Via mevr. T. Bienefelt is een gift van € 25,- en via dhr. P. de Lange is een gift 
van € 50,- binnen gekomen. Beide giften zijn bestemd voor dankdag. 
Via mevr. B. v.d. Mast is een gift van € 50,- binnen gekomen, bestemd voor de 
kerk.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Kerkbalans 2025  
De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot op heden € 106.110,-.  
Van het bedrag van het jaar 2025 is inmiddels € 96.325,- bijgeschreven op de 
bank.  
Als kerkrentmeesters zijn wij dankbaar voor iedere bijdrage - klein of groot – 
waarmee we samen onze gemeente mogelijk maken.  
Hartelijk dank! 
 
Jaap-Kees van Strien 
penningmeester 
 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2026 komt eraan  
 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2026. Tijdens 
deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, 
zodat we ook in 2026 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Dit doen we 
onder het motto ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de 
toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn 
voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jong 
en oud. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want om te kunnen bestaan hebben 
kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Vandaar dat we onze 
gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. 



Tussen zaterdag 10 en zaterdag 24 januari ontvangt u een brief/mail met het 
verzoek om bij te dragen. Heeft u nog niet eerder meegedaan aan de digitale 
Actie Kerkbalans, maar wilt u dat dit jaar wel doen? Geef dit dan alstublieft zo 
spoedig mogelijk door aan penningmeester@pknfijnaart.nl. Heeft u een ander 
e-mailadres? Laat het ons dan ook even weten! 
We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk 
van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.  
Wat betekent de plaatselijke kerk voor u? Samen maken we het mogelijk.  
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor 
staat. 
 
Een machtiging afgeven 
Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een 
machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met 
welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerk-
balans, Contactruimte en Solidariteitskas. Het is voor u gemakkelijker, want u 
kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de 
bus. Als u daarvoor een formulier of inlichtingen wilt ontvangen, kunt u contact 
opnemen met de penningmeester Jaap-Kees van Strien op 0623213260 of  
via de mail penningmeester@pknfijnaart.nl. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij penningmeester Jaap-Kees van Strien, 
Blaaksedijk 13 of telefonisch te bestellen via 0623213260 De bonnen zijn ook 
via e-mail aan te vragen via: collectebonnen@pknfijnaart.nl 
Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt 
worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse 
Gemeente Fijnaart. 

 
 
 
 

Wilt u luisteren naar de kerkdienst via Kerkomroep.nl? 
Bij ‘Zoek uw kerk’>: type ‘Fijnaart’. 
Klik ‘Fijnaart’ aan en scrol naar beneden tot u de kerkdienstdatum ziet en klik op 
‘Luisteren’. 
 
De diensten zijn te bekijken via de website: pknfijnaart.nl 
Klik op Online Kerkdienst. Nu kunt u de live uitzending volgen. 
Wilt U de afgelopen uitzendingen bekijken, lees dan goed de instructies op het 
scherm. 
 
De taakgroep Beheer heeft een telefoonnummer en een e-mailadres beschik-
baar gesteld om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen. 
U kunt contact opnemen via: 
kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of bellen met 06 27874158 of 06 54371858 



TAAKGROEP KERK en WERELD 
 
 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld: 
 
19 oktober KiA Werelddiaconaat Bangladesh €   213,01 

26 oktober Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap €   197,92 

  2 november KiA Najaarszending China €   280,15 

29 november KiA werelddiaconaat Colombia €   263,22 

16 november KiA Werelddiaconaat Zuid-Afrika €   300,38 

 
 
Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. 
Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve 
van minderbedeelden te kunnen blijven steunen. 
 
 
 

AGENDA 
(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld) 
 

3  december 20.00 uur           Woensdagavondgespreksgroep 
3  december   9.00 uur Gebedskring 
7  december   9.00 uur Gebedskring 
16 december 14.00 uur Ouderensoos 
7  januari 14.00 uur Ouderensoos 
7  januari 20.00 uur           Woensdagavondgespreksgroep 
13 januari 20.00 uur Vergadering moderamen 
16 januari          15.00 uur Bijbelgesprekskring 
21 januari 14.00 uur Ouderensoos 
27 januari 20.00 uur Vergadering kerkenraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Oproep: 
Elke week wordt er een PowerPointpresentatie gemaakt die tijdens de 
kerkdienst via de beamer wordt getoond. Deze presentatie bevat o.a. 
liedteksten en onderdelen van de liturgie. 
Wij, de liturgiemakers, zijn op zoek naar iemand die eens in de vijf weken een 

presentatie wil maken. 

Ben je een beetje handig met de computer en lijkt het je leuk om hieraan bij 

te dragen? Neem dan contact op met Lonneke de Vrij 06-23427930. 

Samen zorgen we ervoor dat elke dienst goed en verzorgd verloopt! 

Oproep: 
Voor de zondagsdiensten zijn we op zoek naar mensen die willen helpen met 

de livestream en/of de presentatie op de schermen. Dankzij deze 

ondersteuning kunnen we de diensten goed laten verlopen én beschikbaar 

maken voor mensen die thuis meekijken. We zoeken mensen die het leuk 

vinden om af en toe mee te draaien in een rooster. Je hoeft het dus niet elke 

zondag te doen. En maak je geen zorgen: je krijgt duidelijke uitleg en 

begeleiding – ervaring is niet nodig, enthousiasme wel! 

Lijkt het je wat om mee te helpen, of wil je eerst wat meer weten? Neem dan 

gerust contact op met Wim Tolenaars (wimtolenaars@gmail.com) 

 

Oproep: 
Wij zijn op kort termijn op zoek naar een BHV’er. 
Wil jij ons BHV-team komen versterken?  
Neem dan contact op met de secretaris van de 
kerkrentmeesters, Dirk Jan van Rossum. 
U kunt hem mailen via kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wordt het bijbelrooster nog gebruikt? 
In het kerkblad plaatsen we al geruime tijd het bijbelrooster met de 
bijbehorende teksten. We vragen ons af of hier nog gebruik van wordt 
gemaakt. Om te kunnen bepalen of we dit onderdeel willen blijven opnemen, 
horen we graag uw reactie. Waardeert en gebruikt u het bijbelrooster? Laat het 
ons dan weten. U kunt dit doorgeven aan de redactie van het kerkblad of aan 
een van de pastorale medewerkers. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw reactie! 
Corry-Anne de Geus en Jeannette Bom 
kerkblad@pknfijnaart.nl 
 
 

Bijbelleesrooster voor de maand november 2025 
 
Jesaja  
De profeet Jesaja wordt graag gehoord in de dagen van advent en met Kerst. 
We lezen enkele gedeelten uit de beginhoofdstukken, zodat we de zondagse 
perikopen van de Kerk in een bredere context kunnen plaatsen, in het bijzonder 
de lezing van Kerstnacht: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een 
schitterend licht’ (Jesaja 9:1).  
 
Handelingen  
De doorgaande lezing uit Handelingen, vanaf Paulus’ derde zendingsreis, zijn 
we eind oktober al begonnen. Nu eindigt het boek met een tijdloos Paulusbeeld, 
zoals wij dat ook kennen uit de brieven: ‘Paulus, die omwille van Christus Jezus 
gevangen zit’ (Filemon 1:1.9), en met nadruk op zijn vrijmoedigheid. Na twee 
jaar staat er wat nieuws te gebeuren (Handelingen 28:30), maar daar gaat het 
boek verder niet op in. Handelingen heeft iets anders op het oog. Het leidt toe 
naar de inmiddels verzamelde paulinische brieven. Handelingen eindigt met een 
citaat uit Jesaja 6 (Handelingen 28:25-27). Dat hoofdstuk is over een paar dagen 
aan de beurt (14 december).  
 
Matteüs  
De kersttijd van dit jaar wordt door de evangelist Matteüs belicht tot en met de 
kindermoord van Betlehem. De Kerk gedenkt ‘Onschuldige kinderen’ (28 
december) met Psalm 124, een lied dat kindermoord in alle toonaarden 
tegenspreekt.  
 
Numeri  
De lezingen over Bileam, ‘de man wiens oog geopend is’, leiden nu alvast toe 
naar het nieuwe jaar als met Epifanie op 6 januari gelezen wordt: ‘Een ster komt 
op uit Jakob, een scepter uit Israël’ (Numeri 24:17) 
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Psalmen 
We lezen in januari Psalmen die gaan over de grootheid van God. Hij is de enige 
God, die machtig is en vol liefde. Hij redt uit alle nood en wij moeten juichen voor 
Hem, voor alles wat Hij gedaan heeft. Hoe mooi is het dat die God ons overal 
ziet, ons door en door kent zonder dat we daar bang voor hoeven te zijn.. 
 
Numeri 
Numeri 22 – 24 vertelt hoe God zijn volk beschermt. Israël trekt door vijandig 
gebied: Moab, waar de vijand op de loer ligt. Mensen kunnen elkaar zo haten, 
dat zij elkaar vervloeken en willen uitroeien. Bileam moet het volk Israël 
vervloeken, maar God zorgt ervoor dat hij alleen maar zegeningen kan 
uitspreken. Bileam heeft echter nog wel iets achter de hand om God boos op zijn 
volk te krijgen. 
 
Matteüs 
In Matteüs lezen we hoe de Duivel Jezus wil verleiden zijn macht te misbruiken. 
Jezus houdt stand. Hij is niet gekomen om zijn macht te laten zien, maar om 
mensen te leren dat zij andere mensen kunnen worden. Hij roept zijn discipelen 
op om hem te volgen en met hem aan het werk te gaan. 
 
Romeinen 
God grijpt in om de mensen te redden. God is de belangrijkste koning en in die 
hoedanigheid bevrijdt Hij zijn volk en maakt alles wat fout en oneerlijk is weer 
goed. Er is redding voor iedereen die in Jezus Christus gelooft. Dat geldt zowel 
voor Joden als niet-Joden. Rechtvaardigheid is niet iets wat mensen uit zichzelf 
doen. Rechtvaardigheid is een geschenk van God. De mens is zondig maar God 
spreekt mensen vrij. 
 
Spreuken  
De hoofdstukken 5, 6 en 7 gaan vooral over het uitkijken, oppassen voor de 
slechte vrouw. Vrouwen die mannen verleiden tot ontrouw, verleiden tot een 
zondig leven. Dit slaat terug op het verhaal van Bileam, die met het plan komt 
de mannen van Israël te laten verleiden door slechte vrouwen. Het roept Gods 
boosheid en straf op. Spreuken geeft wijze raad: wees wijs, wees eerlijk, ijverig 
en oordeel niet te snel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-dec Jesaja 1,1-17 1-jan Psalm 96 
2-dec Jesaja 1,18-31 2-jan Numeri 22:41–23:12 
3-dec Jesaja 2,1-5 3-jan Numeri 23:13-26 
4-dec Psalm 126 4-jan Numeri 23:27–24:13 
5-dec Handelingen 27,1-12 5-jan Numeri 24:14-24 
6-dec Handelingen 27,13-26 6-jan Psalm 106:1-23 
7-dec Handelingen 27,27-38 7-jan Psalm 106:24-48 
8-dec Handelingen 27,39-44 8-jan Romeinen 1:1-17 
9-dec Psalm 72 9-jan Romeinen 1:18-32 
10-dec Handelingen 28,1-10 10-jan Romeinen 2:1-16 
11-dec Handelingen 28,11-22 11-jan Matteüs 3:1-17 
12-dec Handelingen 28,23-31 12-jan Matteüs 4:1-11 
13-dec Psalm 28 13-jan Matteüs 4:12-25 
14-dec Jesaja 6,1-13 14-jan Romeinen 2:17-29 
15-dec Jesaja 7,1-9 15-jan Romeinen 3:1-8 
16-dec Jesaja 7,10-17 16-jan Romeinen 3:9-20 
17-dec Jesaja 7,18-25 17-jan Romeinen 3:21-31 
18-dec Psalm 146 18-jan Psalm 66 
19-dec Matteüs 1,1-17 19-jan Romeinen 4:1-12 
20-dec Matteüs 1,18-25 20-jan Romeinen 4:13-25 
21-dec Psalm 19 21-jan Spreuken 3:1-20 
22-dec Jesaja 8,1-10 22-jan Spreuken 3:21-35 
23-dec Jesaja 8,11-23a 23-jan Spreuken 4:1-9 
24-dec Jesaja 8,23b–9,6 24-jan Spreuken 4:10-27 
25-dec Jeremia 23,1-8 25-jan Psalm 139 
26-dec Matteüs 2,1-12 26-jan Spreuken 5:1-14 
27-dec Matteüs 2,13-23 27-jan Spreuken 5:15-23 
28-dec Psalm 124,1-8 28-jan Spreuken 6:1-11 
29-dec Numeri 22,2-20 29-jan Spreuken 6.12-19 
30-dec Numeri 22,21-40 30-jan Spreuken 6:20-35 
31-dec Psalm 59,1-18 31-jan Spreuken 7:1-27 
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Inleveren van kopij 

 

Kopij voor het kerkblad van februari 2026 moet 

 

uiterlijk donderdag 15 januari 

 

ingeleverd zijn bij: 
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