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OVERDENKING: 
 

  

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods geest. 

Dit is in een volzin het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Veel te 

lang wat mij betreft. Maar als ik er even over doordenk, snap ik misschien wel 

wat er wordt bedoeld. Kijk! Zie je het wel, hoe God door zijn Geest aan het werk 

is? Heb je er oog voor, heb je het door? Het mooie kerkwoord dat daarbij hoort, 

is ontvankelijkheid. 

Kerkvader Augustinus vraagt ons bijvoorbeeld: waarom zijn jullie zo bezig met 

dat wat vergankelijk en bederfelijk is? Waarom niet meer tijd besteden aan het 

geestelijke? 

Bisschop Desmond Tutu wijst ons op Gods toekomst en dat het onrecht van 

onze tijd op zal houden te bestaan. Maar, naast grote namen is het zowel binnen 

als buiten de kerk de vraag wat je het meest ziet. Dat wat niet goed gaat, de 

stroom aan nieuws, het gedoe en het gemis? We zien al snel zoveel andere 

dingen. 

Lukt het ons ook nu tot de kern van het evangelie te komen? Wie heeft er in onze 

tijd verdriet en zoekt er troost? Welke jongere is op zoek en heeft richting nodig? 

Welke arme hoopt op hulp en welke schuldige verlangt naar vergeving?  

De gelijkenis die hierbij hoort is die van de zaaier. Over verschillende soorten 

grond waar zaad in valt. Je zou kunnen denken: ik, kerkganger, ben goede 

grond. En zij, die anderen: die zijn distelgrond, rotsgrond, of de weg waar de 

korrels af worden gepikt door de vogels. De verrassing in de uitleg is denk ik dat 

wij allen alles in ons hebben. Soms overwoekeren wij zijn goedheid, soms zijn 

wij gesloten, vaak zijn we zo druk dat we oppervlakkig leven. Wat we nodig 

hebben, is ontvankelijkheid. God blijft wel zaaien, de Geest wel waaien. Maar, 

lukt het ons om zoveel mogelijk open te staan? Voor een wonder, een gelijkenis, 

een diepe tekst, een troostend lied? 

Steeds waar wij ons laten verrassen, laten we zelf even iets van controle los en 

krijgt de Geest van God de ruimte ons te raken. Zodat we blijven zien: God laat 

ons niet alleen, Zijn Geest werkt in ons midden. Ook in Heijningen, in 

Standdaarbuiten en in Fijnaart. 

  

Ds. Ruben Schep 
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KERKDIENSTEN 
 

7 september   

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Startdienst 

Voorganger Ds. Ruben Schep 

Ambtsdrager van dienst Saskia van der Eijk 

Gastheer/Gastvrouw Jolanda den Hollander 

Koster Jan Tolenaars 

Coll. 1e rondgang Instandhouding kerk en eredienst 

Coll. 2de rondgang Voedselbank 

Uitgangscollecte Onderhoud toren en dakpannen 

 

14 september   

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden   

Voorganger Mw. Rianne Fortuin Brielle 

Ambtsdrager van dienst Edward Goudriaan 

Gastheer/Gastvrouw Anne van Dongen 

Koster Anton Bom 

Coll. 1e rondgang Onderhoudsfonds 

Uitgangscollecte K&W/KiA/ Werelddiaconaat Indonesië 

 

15 september 15.00 uur Fendertshofdienst (Michael Bastiaanse/RK) 

 

21 september   

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. van der Eijk Zwijndrecht 

Ambtsdrager van dienst Leendert van Baren 

Gastheer/Gastvrouw Ria Matthee 

Koster Jaap-Kees van Strien 

Coll. 1e rondgang K&W/KiA Werelddiaconaat Libanon 

Uitgangscollecte K&W/KiA/ Werelddiaconaat Libanon 
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28 september   

10 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Jeugd- en gezinsdienst, doopdagviering 

Voorganger Ds. Ruben Schep 

Ambtsdrager van dienst Saskia van der Eijk 

Gastheer/Gastvrouw Cor Groot 

Koster Otto Maris 

Coll. 1e rondgang Instandhouding kerk en eredienst 

Uitgangscollecte Mercy Ships 

   

28 september 19.00 uur “Samen zingen in de loods” 
Locatie: bij Barthold Jongejan thuis (Boerendijk 11) 

 

ROOSTERS 
 

  Kinderoppas Kindernevendienst BHV-dienst 

7 september Melissa Marjolein en Anne  Wim, Susanne 

14 september Nicky Saskia en Emie Willian, Linda 

21 september Anne Claudia Saskia, Marjolein 

28 september Nienke Debby en Marjolein Corry-Anne, Willian 

 

  Lector Bloemendienst Organist 

7 september Jenny de Lange Adri de Vrij Barthold Jongejan 

14 september Tiny Bienefelt Jana Peraer Johan v.d. Steen 

21 september Marjoke de Loome Anneke Knook Barthold Jongejan 

28 september 
Corry-Anne de 
Geus 

Nel Goudriaan Barthold Jongejan 

 

  PPT-dienst Beamerdienst Livestream 

7 september Tiny Marit Tolenaars Wim Tolenaars 

14 september Annelies Hans Nieuwkerk Willian de Geus 

21 september Jeannette Sebastiaan Nijhoff Menno Bom 

28 september Lonneke 
Corry-Anne de 
Geus 

Willian de Geus 
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Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
Geroepen om te delen 
Wij zijn samen pas de kerk als we ook samen in actie zijn. Vanuit die overtuiging 
willen we delen van wat we ontvangen hebben. We delen tijd en talent, geld en 
goed, gebed en geloof, zorg en aandacht. Zo bieden we hoop en doen we elkaar 
recht, waar ook ter wereld. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen 
wat ons gegeven is. Om in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in 
de rest van Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te 
laten komen. 
 
Zondag 7 september: Voedselbank 
In Moerdijk is al heel wat jaren een Voedselbank actief. Armoede is namelijk een 
probleem dat ook onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de 
buitenwereld soms verborgen. De Voedselbank Moerdijk biedt alleenstaanden 
en gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug 
door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket. Deze concrete zorg voor 
mensen in onze directe omgeving heeft alles te maken met het werkterrein van 
de taakgroep Kerk en Wereld. Daarom ondersteunen we het werk van de 
Voedselbank van harte. 
 
Zondag 14 september: Kerk in Actie/ Werelddiaconaat Indonesië  
In Indonesië leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen helpen hun ouders 
bij de verkoop van kranten of etenswaren, anderen moeten zich alleen redden. 
Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken deze kinderen op straat 
op en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. 
Zij bezoeken ook de ouders om de thuissituatie te 
verbeteren en zij begeleiden kinderen (terug) naar 
school. Kinderen die zich in een onhoudbare 
situatie bevinden, kunnen tijdelijk in het 
opvanghuis van Dreamhouse terecht. 
 
 
Zondag 21 september: Kerk in Actie/ Werelddiaconaat Libanon 
Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid torenhoog. Veel jonge 
mensen willen emigreren, omdat er nauwelijks ruimte is op de krappe 
arbeidsmarkt. Kerk in Actie-partnerorganisatie Lutheran World Relief biedt 
jongeren een vaktraining in ondernemersvaardigheden. Met een klein 
startbedrag kunnen ze daarna een eigen bedrijf beginnen. 
Van zuivel- naar kledingindustrie: in veel sectoren zijn nu meer jonge 
ondernemers te vinden. Op hun beurt bieden zij anderen weer werk én inkomen. 
Dat biedt hoop in zware tijden.    
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Zondag 28 september: Mercy Ships 
Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het 
internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, 
hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste 
ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is. 
Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 
2,5 miljoen kansarme mensen bereikt. De Africa 
Mercy wordt ingezet en dankzij de capaciteiten van 
dit schip zijn er nu meer medische operaties en 
ontwikkelingsprojecten mogelijk dan voorheen.  
 
U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken 
aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en 
Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder 
vermelding van het project dat u wilt steunen. 
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TAAKGROEP JEUGD en GEMEENTEZIJN 
 
 
 
 

 
 

Van de kindernevendienst   
 
Hoi jongens en meiden, 
 
Wat is echt kostbaar en waardevol? Als je daarover met mensen praat, gaat 
het vaak niet alleen over dingen die geld kosten. Vaak worden niet-materiële 
zaken genoemd, zoals liefde, gezondheid, vrede en geluk. Als het erop 
aankomt, zijn dat dingen die veel mensen echt belangrijk vinden. Toch zijn dat 
niet altijd de dingen waar ze de meeste tijd en aandacht aan besteden. 
Daarover kunnen de Bijbelverhalen van deze periode ons (jong en oud) aan 
het denken zetten. 
 

Zondag 7 september is het weer Startzondag.  
Thema voor het komende jaar is: Kijk! Gods Geest verrast! 
 
Het belooft een leuke dienst te worden, dus zorg dat jij er ook bij bent. ☺ 
We gaan deze zondag ook van Start met de Aktie Schoenendoos, zie verderop 
in deze contactruimte voor meer info! Jij doet toch zeker ook mee? 
 

Zondag 14 september  – Lucas 15:1-10 
Gevonden! 
 
Jezus vertelt over een herder die een verloren schaap 
terugvindt en een vrouw die een verloren munt 
terugvindt. Ze zijn allebei blij en nodigen hun vrienden 
en buren uit om feest te vieren.  
Zo blij is God ook als mensen teruggevonden worden. 
 

Zondag 21 september  – Lucas 16:1-(8)17 
Ben je rijk? 
 
Jezus vertelt over een rentmeester die ontslagen wordt. De 
rentmeester laat nog snel een paar schuldenaars van zijn 
baas bij zich komen om hun schuldbewijzen aan te passen. 
Hij hoopt dat de schuldenaars hem straks op hun beurt 
zullen helpen als hij geen werk heeft. De heer prijst de 
rentmeester omdat hij slim gehandeld heeft. 
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Zondag 28 september  – Lucas 16:19-31 
Voor wie is het feest? 
Een rijke man viert elke dag een groot feest, 
terwijl bij zijn poort de arme bedelaar 
Lazarus hongerlijdt. Op een dag sterven ze 
allebei. Lazarus mag rusten bij Abraham, de 
rijke man komt in het dodenrijk. Hij smeekt of 
Lazarus hem wil helpen, maar zijn feest is al 
geweest. 
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Startzondag 7 september 2025 
Tijdens deze dienst gaan we van start met het nieuwe jaarthema van PKN. 
‘Kijk! Gods Geest verrast!’ 
Het zal een feestelijke dienst worden, waarin we de dienst net als anders met 
elkaar beginnen. Daarna zullen we in vier groepen uiteen gaan om met het 
thema aan de slag te gaan, ook de kinderen vanaf vier jaar kunnen hieraan 
meedoen. 
Er zal een muziekworkshop zijn o.l.v. een muziekdocent, we gaan aan de slag 
op canvas met stift en verf, er kan een fotowandeling gemaakt worden (neem 
uw telefoon mee), of u blijft gewoon in de kerkzaal en gaat in gesprek met elkaar. 
De keuze is aan u, denk er vast over na. 
We komen weer bij elkaar terug in de dienst om gezamenlijk af te sluiten. 
Daarna koffie en we eindigen met een pannenkoekenbuffet en een borrel. Hoe 
leuk is dat!? 
Daar ben(t) u/jij toch ook bij? 
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Bericht van Gertrudeke van der Maas: 

 
 
 

Nieuw initiatief: Samen Zingen in de loods!  
In de afgelopen jaren is er in onze kerk regelmatig een 
zangdienst georganiseerd. Voor een aantal mensen was dat 
een fijne manier om samen te komen en God te loven met 
liederen. Helaas lukte het de afgelopen tijd niet meer om die 
diensten voort te zetten. Het vervallen van deze diensten 
wordt door een aantal mensen gemist en dat hebben we als 
kerkenraad serieus genomen. Maar goed nieuws: we gaan het een beetje 
anders doen, op een nieuwe plek en met een frisse start! 

Op zondagavond 28 september is iedereen om 19.00 uur van 
harte welkom voor de eerste avond ‘Samen Zingen’.  
Geen dienst, geen preek – gewoon samen een uurtje zingen met elkaar! En dat 

doen we op een bijzondere plek: de loods aan de Boerendijk 11 in 
Fijnaart. Daar staat sinds kort een splinternieuw orgel en een mooie vleugel – 

en die gaan we natuurlijk gebruiken! 
Of je nu graag meezingt, luistert of gewoon even wilt komen kijken: je bent 
welkom. We zingen van alles door elkaar, van oud tot nieuw en door alle bundels 
heen. Parkeren kan achter de loods, ook je fiets kun je daar kwijt. Je ziet vanzelf 
waar je moet zijn. Zien we je op 28 september? Neem gerust iemand mee! 
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Van de (interim)predikant 
Na een mooie reis met mijn gezin naar Marokko begin 
ik weer van harte in dienst van de gemeente. Voor de 
vakantie hebben we als kerkenraad nog grote stappen 
gezet, op verschillende gebieden. In het gesprek over 
de gebouwen bijvoorbeeld, waar we u op 1 oktober 
meer over zullen vertellen.  
Maar, ook op het gebied van beleid, via de methode 
van 'kerk in kaart' van de Protestantse Kerk. De kerk onderscheidt vijf gebieden 
van kerk zijn: diensten, pastoraat, diaconaat, missionair kerk zijn en geestelijke 
vorming. Op welk van deze gebieden hebben we de boel op orde, wat heeft 
meer zorg nodig en wat is die zorg dan? Een moment van dankbaarheid en 
een vooruitblik naar de toekomst. Dit laatste vond plaats op een 
kerkenraadsdag, met aandacht voor elkaar en een gezellige maaltijd. 
Eensgezind en in een goede sfeer hopen we verder te gaan. En, intussen 
komen er mooie diensten aan: een creatieve startzondag en een doopdienst 
met verschillende dopelingen.  
Tot slot hoop ik binnenkort met het moderamen te evalueren op mijn inzet in 
uw gemeente. Ik zal verslag uitbrengen, maar ook zullen we samen kijken wat 
mijn verdere inzet zal zijn. Mocht u hierin iets mee willen geven aan de 
kerkenraad, neemt u dan contact op met de scriba, Geerte of Edward 
Goudriaan. Graag een mailtje naar scriba@pknfijnaart.nl. 
 
Ds. Ruben Schep 

 
 

  Meet and Eat 
Vindt U het als alleengaande gezellig om met elkaar te eten? 
Dan bent u van harte welkom op vrijdag 26 september voor een etentje. 
Aanvang 12:30 uur in ‘tTrefpunt! U kunt zich aanmelden tot 22 september 
0168-462254 a.roks-kwist@outlook.com vol = vol.  
Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage. 
 
Uw Meet and Eat team. 
Mineke, Tanny en Addy 
 
 
 
 

mailto:scriba@pknfijnaart.nl.


 

pagina 11  

 

Uitnodiging gemeenteavond - 1 oktober 2025 om 20.00 uur 
Beste gemeenteleden, 
Graag nodigen wij u van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 1 
oktober 2025 om 20.00 uur in de Vijverhof. 
Tijdens deze avond willen we stilstaan bij de toekomstvisie van de kerkenraad 
over de gebouwen en daarbij toelichting geven op het voorgenomen besluit.  
Uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd en daarom hopen we u deze avond 
te mogen begroeten.  
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van mededelingen vanuit de kerkenraad 
dan kunt hiervoor een email versturen naar scriba@pknfijnaart.nl. Op deze 
manier kunnen we iedereen sneller op de hoogte brengen dan indien dat alleen 
via Contactruimte gaat 
 
 

Onze kerk doet mee aan de Schoenendoosactie 

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties 
en armoede extra kwetsbaar. Daarom doen wij mee 
aan de Schoenendoosactie. We geven kinderen ver 
weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor 
hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee? 
Tijdens de Schoenendoosactie versieren de 
kinderen en volwassenen van onze kerk een 
schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze 
zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, 
verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De 

dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het 
toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje 
met Bijbelse verhalen. Zo maken ze vaak voor het eerst kennis met het 
evangelie.  
 
Hoop en toekomst 
Vorig jaar gingen er meer dan 42.300 dozen naar onder meer Sierra Leone, 
Roemenië, Lesbos, Moldavië, Albanië en Togo. De jongens en meisjes in deze 
landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. 
Kinderen in Moldavië hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in 
Afrika kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. 
Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien. 
 
Geloof in actie 
Ook voor onze kinderen zelf is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat 
het is om tijd, bezit en liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze 
iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn doen, maar het 
is ook bijzonder. De actie is een mooie manier om thema’s zoals eerlijk delen, 
duurzaamheid en naastenliefde in onze kerk bespreekbaar te maken. Kinderen 
ontdekken hoe je het geloof heel praktisch handen en voeten kunt geven. 
 

mailto:scriba@pknfijnaart.nl.
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Uw hulp is welkom 
Tijdens de Startzondag hopen we te starten met deze actie. U krijgt een 
actiefolder waarin u meer leest over de Schoenendoosactie: hoe het werkt en 
wat er in de doos mag. Als u zelf geen passende schoenendoos heeft, kunt u 
deze dan meenemen vanuit de kerk.Voor de organisatie en het transport van 
de dozen is een bijdrage van € 5,- per doos nodig. Kerk en Wereld zal hiervoor 
zorg dragen. (U mag hiervoor natuurlijk ook een bijdrage overmaken op hun 
rekeningnummer: NL55 RABO 0346 703 352 o.v.v. Aktie Schoenendoos). 
 
Wilt u de doos uiterlijk 9 november inleveren? Dan kunnen ze daarna naar het 
verzamelpunt in Roosendaal gebracht worden. Wilt u helpen, laat het ons dan 
weten. 
Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijk op 
schoenendoosactie.nl of vraag het aan Saskia of Emie 

 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 
Rectificatie op verslag kerkenraadsvergadering 27 mei: 

In de samenvatting van de kerkenraadsvergadering van 27 mei 2025 is helaas 
een foutje geslopen: In de 2e alinea staat, bij het stukje over de jaarrekening 
van taakgroep K&W vermeld dat de inkomsten van de koningsmarkt een 
welkome aanvulling waren. Dit is echter niet correct aangezien deze inkomsten 
los staan van deze taakgroep. 
Edward Goudriaan, Scriba 

 

Samenvatting van de kerkenraadsvergadering 
van 24 juni 2025 

 
Ds. Ruben Schep opent de vergadering met het lezen van de wijsheid van 
Jezus Sirach hoofdstuk 4 en overdenkt dit Bijbelgedeelte. Hierna gaat hij voor 
in gebed.  
 
Het verslag van de kerkenraadsvergadering van 27 mei wordt zonder 
wijzigingen vastgesteld. Het belangrijkste gespreksthema van deze avond is de 
toekomstvisie van de gebouwen. We bespreken in twee groepen de 
terugkoppeling vanuit de taakgroepen en nemen daarbij de onderstaande 
vragen mee: 

1. Welke visie komt er globaal naar voren uit de samenvatting van de 
visie? 

2. Is er een kerkgebouw dat hier het beste bij aansluit en waarom? 
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Het verdere gesprek leidt tot een voorgenomen besluit. Woensdag 1 oktober 
staat er een gemeenteavond gepland waarin we onze keuze toe willen lichten 
aan de gemeente. Tot die tijd wordt er gewerkt aan een goede onderbouwing 
en presentatie waarin de onderstaande zaken moeten worden meegenomen:  

• Zorg voor mensen die moeite hebben met de keuze 

• Een degelijke en duidelijke financiële onderbouwing 

• Schetsen dat een keuze het toekomstig kerkelijk leven mogelijk zal 

maken 

Aangezien  het eerste deel van de vergadering veel tijd in beslag neemt, wordt 
de rest van de punten kort besproken: 
   

• Wat worden per taakgroep de speerpunten voor 2026? De 

kerkenraadsleden nemen deze vraag mee naar hun taakgroep. 

• De kerkenraad vraagt de Taakgroep K&W om een heldere visie over hun 

eigen vermogen te schrijven. Wordt uitsluitend de rente aangewend voor 

bestedingen of wordt er bewust gekozen voor intering op het eigen 

vermogen? 

• N.a.v. het geschreven stuk in de Moerdijkse bode wordt er besloten om 

voorlopig geen interviews te geven aan externe partijen. Mochten er toch 

vragen zijn, dan moet dit via Ruben lopen. 

• Diaconie heeft een gift gekregen voor de bloemen. Voor de bloemen op 
zondag gaan we nu uit van € 20,- per bos en voor de doordeweekse 
bloemen houden we € 15,- per boeket aan. De collectezakken zijn 
vernieuwd. 

• De kerkenraad heeft met grote vreugde ingestemd met het verzoek van 
Barthold en Debby Jongejan om hun drie kinderen te laten dopen tijdens 
de eredienst op zondag 28 september. 

• Er zal dit jaar geen fancy fair zijn tijdens de Fendertse feestweek. Er zijn 
genoeg mensen die mee willen helpen, maar er zijn geen vrijwilligers om 
de kar te trekken.  
 

Leny sluit af met een gedicht van Leo Buscaglia, waarna we met zijn allen nog 
iets drinken. 
 
Edward Goudriaan 
Scriba 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 
 
 
 

Verantwoording collecten : 
22  jun.  Instandhouding kerk en eredienst  € 146,25 
29  jun.  Instandhouding kerk en eredienst  € 280,71  
  6   jul.  Onderhoudsfonds    € 154,95 
  6   jul.  Instandhouding kerk en eredienst  € 141,85 
13   jul.  Instandhouding kerk en eredienst  € 304,85 
20   jul.  Restauratie kozijnen en ramen kerk  € 147,10 
27   jul.  Instandhouding kerk en eredienst  € 177,30 
  3 aug.  Instandhouding kerk en eredienst  € 239,80 
  3 aug.  Onderhoudsfonds    € 112,30 
10 aug.  Pastoraat     € 136,35 
17 aug.  Instandhouding kerk en eredienst  € 177,60 
 
Giften 
Via mw. T. Bienefelt is er een gift van € 50,- binnen gekomen bestemd voor de 
kerk en via mw. A. de Vrij is er een gift van € 10,- binnen gekomen bestemd 
voor bloemen pastoraat. Per bank is er een gift van € 30,- binnen gekomen.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Verjaardagsfonds 
Begin juli zijn de zakjes van het verjaardagsfonds over het tweede kwartaal 
weer ingeleverd en geteld. Dit bracht het mooie bedrag van € 1.113,40 op.  
Alle gevers en ook weer de brengers van de verjaardagsgroet hartelijk dank 
voor dit mooie resultaat. 
 
Kerkbalans 2025  
De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot op heden € 106.110,-.  
Van het bedrag van het jaar 2025 is inmiddels € 84.285,- bijgeschreven op de 
bank. Als kerkrentmeesters zijn wij dankbaar voor iedere bijdrage - klein of 
groot – waarmee we samen onze gemeente mogelijk maken.  
Hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet,  
Jaap-Kees van Strien, penningmeester taakgroep Beheer 
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Een machtiging afgeven 
Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een 
machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met 
welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerk-
balans, Contactruimte en Solidariteitskas. Het is voor u gemakkelijker, want u 
kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de 
bus. Als u daarvoor een formulier of inlichtingen wilt ontvangen, kunt u contact 
opnemen met de penningmeester Jaap-Kees van Strien op 0623213260 of  
via de mail penningmeester@pknfijnaart.nl. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij penningmeester Jaap-Kees van Strien, 
Blaaksedijk 13 of telefonisch te bestellen via 0623213260 De bonnen zijn ook 
via e-mail aan te vragen via: collectebonnen@pknfijnaart.nl 
Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt 
worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Protestantse 
Gemeente Fijnaart. 
 

 

Wilt u luisteren naar de kerkdienst via Kerkomroep.nl? 
Bij ‘Zoek uw kerk’>: type ‘Fijnaart’. 
Klik ‘Fijnaart’ aan en scrol naar beneden tot u de kerkdienstdatum ziet en klik op 
‘Luisteren’. 
 
De diensten zijn te bekijken via de website: pknfijnaart.nl 
Klik op Online Kerkdienst. Nu kunt u de live uitzending volgen. 
Wilt U de afgelopen uitzendingen bekijken, lees dan goed de instructies op het 
scherm. 
 
De taakgroep Beheer heeft een telefoonnummer en een e-mailadres beschik-
baar gesteld om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen. 
U kunt contact opnemen via: 
kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of bellen met 06 27874158 of 06 54371858 
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 
 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld: 
 
15 juni Mercy Ships €   254,93 
22 juni Binnenlandsdiaconaat €   112,62 
29 juni Werelddiaconaat Moldavië €   191,97 
  6 juli Werelddiaconaat Ghana €   223,18 
13 juli Stichting jarige Job €   186,32 

 
Daarnaast is er een gift van € 200,- ontvangen en een gift van € 1.550,- ten 

behoeve van de bloemen.  

 
Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. 
Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve 
van minderbedeelden te kunnen blijven steunen. 
 
 

AGENDA 
(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld) 
 

3 september 14.00 uur Ouderensoos 
 9  september 20.00 uur Vergadering moderamen 
17 september 14.00 uur Ouderensoos 
17 september 19.00 uur Bijbelgesprekskring 
19 september 15.00 uur Bijbelgesprekskring 
23 september 20.00 uur Vergadering kerkenraad 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Oproep: 

Wie wil ons vrijdag 26 september vanaf 9.00 uur 
even als extra ondersteuning helpen bij een grote 
schoonmaak van de kerk. 
Je zou ons er een grote dienst mee bewijzen. 
Geef je op bij Marjoke de Loome (06 44 43 74 30) 
 
Alvast dank namens Marjoke, Jennie de Lange en 
Wim de Vries 

 
Oproep: 

Elke week wordt er een PowerPointpresentatie 
gemaakt die tijdens de kerkdienst via de beamer 
wordt getoond. Deze presentatie bevat o.a. 
liedteksten en onderdelen van de liturgie. 
Wij, de liturgiemakers, zijn op zoek naar iemand 

die eens in de 5 weken een presentatie wil 

maken. 

Ben je een beetje handig met de computer en lijkt het je leuk om hieraan bij 

te dragen? Neem dan contact op met Lonneke de Vrij 06-23427930. 

Samen zorgen we ervoor dat elke dienst goed en verzorgd verloopt! 

 

Oproep: 
Wij zijn op kort termijn op zoek naar een BHV’er. 
Wil jij ons BHV-team komen versterken?  
Neem dan contact op met de secretaris van de 
kerkrentmeesters, Dirk Jan van Rossum. 
U kunt hem mailen via kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 

 
 
 

 
 
 

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in 
de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag enz., 

geeft u dat dan door aan de redactie. 
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Bijbelleesrooster voor de maand september 2025 
 
Lucas  
Volgens Lucas stellen de rijken vaak andere prioriteiten dan dat zij zich tot het 
koninkrijk van God laten nodigen. Het evangelie is voor de armen. Deze 
hoofdstukken tonen aan wat Jezus ons in de typisch Lucaanse versie van de 
zaligsprekingen heeft voorgehouden: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want voor 
jullie is het koninkrijk van God.’ ‘Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je 
deel al gehad’ (Lucas 6:20.24).  Deze maand lezen we de laatste hoofdstukken 
van Deuteronomium. 
 
Deuteronomium 
Op zondag 7 september valt onze dagelijkse lezing samen met de zondagse 
lezing van de Kerk. In Deuteronomium 30:11-20 wordt het volk gesteld voor de 
beslissende keuze tussen leven en dood. In de liturgie klinkt die lezing samen 
met het evangelie waarin Jezus zijn navolgers roept tot discipelschap (Lucas 
14:25-33). 
 
1-sep Lucas 14,15-24  24-sep Deuteronomium 33,1-7 
2-sep Lucas 14.25-35  25-sep Deuteronomium 33,8-12 
3-sep Psalm 33  26-sep Deuteronomium 33,13-21 
4-sep Deuteronomium 29,1-14  27-sep Deuteronomium 33,22-29 
5-sep Deuteronomium 29,15-28  28-sep Lucas 16,19-31 
6-sep Deuteronomium 30,1-10  29-sep Deuteronomium 34,1-12 
7-sep Deuteronomium 30,11-20  30-sep Psalm 127,1-5 
8-sep Deuteronomium 31,1-8    
9-sep Deuteronomium 31,9-18    
10-sep Deuteronomium 31,19-29    
11-sep Psalm 74    

12-sep 
Deuteronomium 31,30–
32,14 

   

13-sep Deuteronomium 32,15-25    
14-sep Deuteronomium 32,26-35    
15-sep Deuteronomium 32,36-44    
16-sep Deuteronomium 32,45-52    
17-sep Psalm 148    
18-sep Lucas 15,1-10    
19-sep Lucas 15,11-20a    
20-sep Lucas 15,20b-32    
21-sep Lucas 16,1-9    
22-sep Lucas 16,10-18    
23-sep Psalm 38    

 



Kerkgebouwen 

De Dorpskerk / De Vijverhof, Kerkring 1, 4793 ER Fijnaart, tel. 464735 

De Ontmoetingskerk / ’t Trefpunt, Wilhelminastraat 64/66, 4793 EP Fijnaart, tel. 463326 

 

Beheerder De Dorpskerk 

Arie Verhagen, Kadedijk 62, 4793GC Fijnaart, tel. 06 54627792 

e-mail: apverhagen@hetnet.nl 

 

Beheerder De Ontmoetingskerk 

Lonneke de Vrij, Zwemstraat 4, 4793DE Fijnaart, tel. 06 23427930 

e-mail: lonnekedevrij@me.com 

 

Beheerder De Vijverhof 

Corrie van der Giezen, Leeuwerikstraat 46, 4793HE Fijnaart. tel. 06 57220209 

e-mail: cvdgiezen@kpnplanet.nl 

 

Beheerder ‘t Trefpunt 

Lonneke de Vrij, Zwemstraat 4, 4793DE Fijnaart, tel. 06 23427930 

e-mail: lonnekedevrij@me.com 

 

Kerkwebradio 

Anton Bom, Amerlaan 24, 4793 DH Fijnaart, tel. 06 51 98 71 21 

 

Website: www.pknfijnaart.nl - e-mail: webbeheer@pknfijnaart.nl 

 

Ledenadministratie 

Henk Nijhoff, Karmijn 10, 4793KD Fijnaart, tel. 06 49115532 

e-mail: ledenadministratie@pknfijnaart.nl 

 

Penningmeester taakgroep Beheer 
Jaap Kees van Strien, Blaaksedijk 13, 4793RN Fijnaart, tel. 06 23213260 

e-mail: penningmeester@pknfijnaart.nl 

 

Bankrekeningen 

NL02 RABO 0346 703 433 Protestantse Gemeente Fijnaart 

NL33 RABO 0346 700 159 Protestantse Gemeente Fijnaart - Kerkbalans 

NL55 INGB 0009 638 308 Kerkrentm. Prot. Gem. Fijnaart - Solidariteitskas 

NL22 INGB 0009 638 320 Kerkrentm. Prot. Gem. Fijnaart - Oudejaarscollecte 

NL22 INGB 0009 6383 20 Kerkrentm. Prot. Gem. Fijnaart – Paascollecte 

NL55 RABO 0346 703 352 Diaconie 

NL54 RBRB 0691 260 540 Taakgroep Kerk en Wereld  

mailto:lonnekedevrij@me.com
http://www.pknfijnaart.nl/


Contactruimte 
 

Redactie Contactruimte 

Jeannette Bom  Wilhelminastraat 29, 4793 EL Fijnaart        tel. 06 53674685 

Corry-Anne de Geus Dauwdruppelhof 3, 4793 CJ Fijnaart    tel. 06 18418612 

Huib van der Kemp  Van Heemstralaan 36, 4793 BJ Fijnaart     tel. 462143 

 

Bezorging Contactruimte 

Arie Verhagen  Kadedijk 62, 4793 GC Fijnaart    tel. 06 54627792  

Cor Endepoel  Tonsedijk 2, 4793 SC Fijnaart    tel. 402495 

Joke Frijters  Deventerstraat 28, 4794 AJ Fijnaart   tel. 463155 

Wim de Loome  Oudendijk 9, 4758 TR Standdaarbuiten   tel. 06 23783960 

 

Administratie abonnement Contactruimte 

Arie Verhagen   Kadedijk 62, 4793GC Fijnaart                    tel. 06 54627792 

                                                 e-mail: apverhagen@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleveren van kopij 

 

Kopij voor het kerkblad van oktober 2025 moet 

 

uiterlijk donderdag 18 september 

 

ingeleverd zijn bij: 

 

E-mail:  

kerkblad@pknfijnaart.nl 

 

(Bij voorkeur per e-mail. Eerder mag ook, graag zelfs.) 

 

 


