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Contactruimte

Kerkblad van de
Protestantse Gemeente te
Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten



Adressen Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten
website: www.pknfijnaart.nl

Predikant Vacant

Voorzitter kerkenraad
Wim de Loome, Oudendijk 9, 4758 TR Standdaarbuiten, 06 23783960.
e-mail: preses@pknfijnaart.nl

Scribaat (post kerkenraad)

Jan en Marion Kruis, Leeuwerikstraat 48, 4793 HE Fijnaart, tel. 850734 of 06 49946893
e-mail: scriba@pknfijnaart.nl

Mededelingen voor zondag (aanleveren vaor vrijdag 18.00u):

e-mail: mededelingen@pknfijnaart.nl

Taakgroep Beheer
Henk Nijhoff, Karmijn 10, 4793KD Fijnaart, tel. 06 49115532
e-mail: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl

Taakgroep Pastoraat
Adri de Vrij-Lodders, Karmijn 12, 4793 KD, tel. 462996, mobiel 06 14211449
e-mail: pastoraat@pknfijnaart.nl

Taakgroep Kerk en Wereld

Wim de Loome, Oudendijk 9, 4758 TR Standdaarbuiten, 06 23783960.
Kerkring 1, 4793 ER, tel. 0165 314150

e-mail: kerkenwereld@pknfijnaart.nl

Taakgroep Jeugd en Gemeente Zijn
Saskia van der Eijk - Brouwer, Voetbalstraat 7, 4793 DD Fijnaart, tel. 0168 462096
e-mail: jeugd@pknfijnaart.nl
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OVERDENKING

Vrijwel dagelijks horen we berichten over de klimaatverandering en de gevolgen
daarvan. Volgens klimaatwetenschappers staat de wereld voor een enorme cri-
sis. Ze voorspellen dat het gemiddeld wel drie tot vijf graden warmer kan zijn aan
het eind van deze eeuw. Dat zal gepaard gaan met een stijgende zeespiegel,
hittegolven en overstromingen. De gevolgen voor het leven op aarde zijn niet te
overzien. Wat zegt de Bijbel hierover?

‘Gij zult niet met het vliegtuig reizen’ of: ‘Christenen moeten hun afval scheiden’.
Wat zou het makkelijk zijn als dit in de Bijbel stond! Helaas is het niet zo. Er
wordt in de Bijbel wel over klimaat gepraat, maar niet over klimaatverandering.
In Genesis 1 is het scheppingsverhaal te lezen: het begin van het klimaat. Alles
is perfect geschapen en God zag dat het goed was en tenslotte werd de mens
geschapen, naar Gods beeld. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vrucht-
baar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over
de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de
aarde rondkruipen.” De mens krijgt dus gelijk een belangrijke taak: heersen over
de aarde en alles wat daarbij hoort. Dit betekent echter niet dat de aarde ook in
bezit van de mens is. De mensen mogen de aarde zoals in Genesis staat, be-
werken en erover waken, maar de aarde is en blijft van God.

Voor christenen speelt de Bijbel een rol in hun klimaatperspectief. Zo pleiten
velen voor ‘klimaat-rentmeesterschap’, want in Genesis staat immers dat de
mens verantwoordelijk is voor de schepping? Anderen stellen zich terughouden-
der op. Is het niet een teken van ongeloof om te denken dat wij zoiets als kli-
maatverandering zouden kunnen veroorzaken en/of tegengaan? God houdt im-
mers alles in zijn hand? In Genesis 8 staat dat God belooft dat hij de aarde na
de zondvloed nooit meer zal vervioeken. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd
Zijn om te zaaien en om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter,
dag en nacht — nooit komt daar een einde aan. Klimaatwetenschappers stellen
dat de seizoenen wel degelijk worden beinvioed door de klimaatverandering.
Door de hele Bijbel vinden we ook teksten die ons vertellen dat we voor onze
naasten moeten zorgen, specifiek voor degenen die het minder hebben dan wij.
Keuzes die wij maken hebben ook effect op de mensen om ons heen. Stel: de
ijskappen smelten zo erg dat er stukken land overstroomd worden, dan is de
kans groot dat dit de arme mensen extra hard raakt. Zij hebben immers niks om
op terug te vallen.

Je hoeft geen bioloog te zijn om onder de indruk te raken van de pracht van de
natuur. Maar deze prachtige creatie van God is ook uitermate kwetsbaar. Het is
onze verantwoordelijkheid om als goede rentmeesters met de schepping om te
gaan. Als christenen moeten we ons beste beentje gaan voorzetten en leren te
leven naar het groene Hart van God.

Maar, wat kunnen we nu praktisch doen in de omgang met het milieu en daar-
mee die prachtige creatie van God eren. Voor jezelf zou je kunnen nadenken
over vliegen, vlees eten of kleding. Talloze zaken kun je bedenken. Ik zou willen
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voorstellen: maak één voornemen van wat je concreet kunt doen voor het milieu.
Een beetje voor ons, maar in de eerste plaats voor God die deze prachtige aarde
met al zijn wonderbare pracht heeft gecreéerd en dat we Hem daarmee kunnen,

mogen en willen eren.

Wim de Loome

KERKDIENSTEN

6 oktober
10.00 uur De Dorpskerk
Bijzonderheden Israélzondag en FLAME
Voorganger Ds. mw. G.A.J. van der Maas, Apeldoorn

Ambtsdrager van dienst

Adri de Vrij

Gastheer / gastvrouw

Jenny de Lange

Koster

Jan Tolenaars

Collecte Rondgang

1¢ K&WI/KIA Werelddiaconaat/Israél
2¢ Instandhouding kerk en eredienst

Uitgang Pastoraat
13 oktober
10.00 uur De Dorpskerk

Bijzonderheden

Jeugd- en gezinsdienst
m.m.v. Band New Adams Family

Voorganger

Ds. A.P. Davelaar, Rotterdam-Zuid

Ambtsdrager van dienst

Saskia van der Eijk

Gastheer / gastvrouw

Bep van der Mast

Koster

Wim Langbroek

Collecte Rondgang
Uitgang

Instandhouding kerk en eredienst
K&W/ Pastoraal Diaconaal Centrum “de Herberg”
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20 oktober

10.00 uur De Dorpskerk
Bijzonderheden Belijdenisdienst
Voorganger Ds. Mw. M. van der Zwaag, Halsteren/Nieuw-Vos-

semeer

Ambtsdrager van dienst

Leny van der Spelt

Gastheer / gastvrouw

Adrie van Nieuwenhuijzen

Koster

Anton Bom (L)

Collecte Rondgang
Uitgang

K&WIKIA Werelddiaconaat (Indonesié)
Onderhoudsfonds

21 oktober 15.00 uur Fendertshofdienst — Ds. J.H. van der Sterre \

27 oktober
10.00 uur De Dorpskerk
Bijzonderheden Aandacht voor Hervormingsdag;
Voorganger Ds. L.C. van der Eijk, Zwijndrecht

Ambtsdrager van dienst

Wim de Loome

Gastheer / gastvrouw

Arie Verhagen

Koster

Jaap-Kees van Strien

Collecte Rondgang

Instandhouding kerk en eredienst

Uitgang K&WI/KIA Werelddiaconaat (Myanmar)
ROOSTERS
Kinderoppas Kindernevendienst | BHV-dienst
6 oktober Fiet Saskia en Anne Saskia, Henk
13 oktober Melissa Claudia en Marjolein | Marjolein, Henk
20 oktober Femke Emie Susanne, Linda
27 oktober Anne Marloes Jan, Jolanda
Bloemendienst Organist
6 oktober Jana Peeraer Barthold Jongejan
13 oktober Jenke de Lint Johan van der Steen
20 oktober Nel Goudriaan Ad van Sprang
27 oktober Paula de Rooij Ad van Sprang
PPT-dienst Beamerdienst Livestream
6 oktober Jan N. Corry-Anne Willian
13 oktober Tiny Hans N. Wim
20 oktober Annelies Sebastian Anton
27 oktober Jeannette Hans K. Menno
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Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Geroepen om te delen

Geinspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in
Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en
wereldwijd, mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn
we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en ge-
roepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en finan-
ciéle steun, delen we met wie dat nodig hebben.

Zondag 6 oktober: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Israél, Israélzondag)
“Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede”

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het regulier onder-

wijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving.

Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die ge-

zamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert.

Jongeren ontdekken dat onderling begrip verschillen kan overbruggen.

Zondag 13 oktober: Pastoraal Diaconaal Centrum “de Herberg”

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatse-
lijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden
aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand
willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvra-
gen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

. een christelijke leefgemeenschap

. individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
. een beperkt dagprogramma, rust en ruimte

. advies m.b.t. nazorg

. informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

Zondag 20 oktober:_Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Indonesié)

“Kerk versterkt werk en positie van boeren”
Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we op zondag 20
oktober voor een beter leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesié.
Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren
zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico
om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden.
Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op
duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze
boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.
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Zondag 27 oktober: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Myanmar)

“Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie”

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen
om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren
tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouw-
gewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te ver-
werken of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en
kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen
met trainingen en kleinschalige leningen.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken
aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en
Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder ver-
melding van het project dat u wilt steunen.
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TAAKGROEP JEUGD en GEMEENTEZIIN

Fancy Fair

We kijken terug op een geslaagde fancy fair die we traditiegetrouw op de zater-
dag van de Fendertse Week hielden rond De Dorpskerk. 's Morgens vroeg waren
er al een heel aantal vrijwilligers in touw om alles op te bouwen en klaar te zetten.
In de ochtend werd er begonnen met een grote snuffelmarkt met volop spelletjes,
servies, kleding, boeken en elektronica. Er was een kraam met mooie creatieve
cadeaus en kaarten. Ook waren er bloemstukjes en planten te koop. Er was
enthousiaste aftrek bij de oliebollenkraam en de heerlijke friet. Voor de kinderen
was er een grabbelton, lollyspel én natuurlijk sjoelen. Bij de kinderen heeft Ezra
van der Eijk de eerste prijs gewonnen (dit is inmiddels ook traditie). Bij de 15+ is
de eerste prijs gewonnen door Jeroen. 's Middags was er natuurlijk het Rad van
Avontuur. De enthousiaste speakers en lotenverkopers zorgden ervoor dat de
rondes zich snel opvolgden en er velen met mooie prijzen naar huis konden
gaan. De definitieve opbrengst van deze dag is € 5.613,- geworden.

Hartelijk dank voor de vele vrijwilligers die geholpen hebben met opbouwen, ver-
kopen, bakken, koffie schenken en na afloop natuurlijk weer met opruimen. Maar
ook dank aan iedereen die er was, heeft gesjoeld, meegedaan met het rad en
die loten, boeken of tweedehands spullen heeft gekocht. En tenslotte willen we
ook onze sponsors bedanken die hebben mogelijk gemaakt dat we als kerk weer
een mooie opbrengst hebben kunnen realiseren.
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Start seizoen Rock Solid 2024-2025

Zaterdag 31 augustus heeft de jeugd van onze gemeente een aftrap van het
seizoen gehad met een pool-party! Tijdens deze party is er gezwommen, gebar-
becued en was er een heus kampvuur. Er was een opkomst van veertien jonge-
ren en dit is een resultaat waar we heel blij mee zijn!

De jongeren die op dit moment deel uit-
maken van de groep zien elkaar niet al-
tijd buiten Rock Solid om. Om die reden
staan geen ingewikkelde activiteiten
centraal, maar juist VERBINDING. Dit is
het sleutelwoord om de jongeren betrok-
ken te houden bij onze christelijke ge-
meente. Door leuke dingen met elkaar te
ondernemen, gaan de jongeren het leuk
vinden om elkaar weer te ontmoeten.
Komend seizoen gaan we gebruik ma-
ken van de nieuwe methode ‘Geloofsge-
sprekken’ die we tijdens de bijeenkom-
sten zullen gaan inzetten. We hebben er
zin in!

Nicky den Boer

= Gezellig startweekend van de Fendertse
Als “leuw kerken!

Leven in het licht Het komende jaarthema van de Protes-
van Gocis Koninkrijk tantse Kerk luidt: ‘Als nieuw! Leven in het
licht van Gods Koninkrijk’. Het daagt uit om
verantwoordelijkheid te nemen voor de me-
demens en voor de schepping en samenle-
ving. De Dorpskerk in Fijnaart deed de aftrap
samen met de rooms-katholieke kerk en
maakte er een oecumenisch weekend van.
Het nieuwe kerkelijk jaar werd gestart met
een gezamenlijke barbecue op zaterdag,

“ vlees en barbecue werden verzorgd door de
welbekende slager uit Klundert. Ook een springkussen was aanwezig en er werd
gevoetbald, gesjoeld en gezellig gegeten met elkaar. Op zondag was er een
oecumenische viering o.L.v. ds. mw. Weima en diaken Bastiaansen. Centraal bij
dit jaarthema staat de gelijkenis ‘De werkers in de wijngaard’, dit was dan ook
de rode draad in deze dienst. Mooi dat beide kerken dit gezamenlijk konden be-
leven.

Emie Hendrikse
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-{T . .
/\ ' Van de kindernevendienst

B N . Hoi jongens en meiden,
Zondag 6 oktober 2024 — Marcus 10:13-16

%‘%@ ‘)'—Wﬂy Lang leve de kinderen!

60
e7f &V ENTT Y

De leerlingen van Je-
zus willen de kinderen tegenhouden. Maar Jezus
zegt dat de kinderen juist bij hem mogen komen.
Het koninkrijk van God is voor wie kan leven als

een kind van God.

Zondag 13 oktober 2024 — Marcus 10:17-31
Gratis en voor niks.

Een rijke man vraagt aan Jezus hoe hij het ko-
ninkrijk van God kan binnengaan. Jezus vertelt
hem dat hij al zijn bezittingen weg moet doen.

Zondag 20 oktober 2024 | Marcus 10:32-45
Een kleine koning

Op weg naar Jeruzalem vertelt Jezus wat er met hem zal gebeuren: hij zal ster-
ven en op de derde dag opstaan. De leerlingen vragen wie er naast Jezus mag
zitten in de hemel. Jezus vertelt dat het niet gaat om wie de belangrijkste is: het
gaat erom dat je elkaar dient.

Zondag 27 oktober 2024 | Marcus 10:46-52 Ik zie je
BartimeUs is blind. Als hij hoort dat Jezus voorbij komt, roept hij of Jezus hem
wil helpen. Jezus zorgt ervoor dat Bartimets weer kan zien.

Alvast voor in de agenda:
Zondag 3 november is er weer FLAME

We hopen jullie natuurlijk weer te zien
bij de kindernevendienst! Tot dan!

Groeten van de juffen
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Ps. Het duurt nog even...maar we bereiden ons ook al voor op kerst. We willen
dit jaar weer een leuke musical opvoeren tijdens de kerstgezinsdienst op 1st¢
kerstdag. Lijkt het je leuk om mee te doen of mee te helpen, laat dit dan even
weten aan de leiding van de kindernevendienst. Het lijkt ons ook leuk als er dit
keer iets ouderen mee gaan doen.
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- & Gezinsdienst

Dorpskerk Fijnaart

13 oktober aanvang 10.00 uur

)

Op zondag 13 oktober zal er weer een jeugd- en gezinsdienst zijn in De
Dorpskerk. Ds. Bert Davelaar uit Rotterdam zal in de dienst voorgaan en het
thema is ‘Gelukszoekers’. Deze keer zal de band The New Adams Family voor
ons optreden en zij begeleiden ook de gemeentezang. De band komt uit Slied-
recht en is ontstaan in 2012 vanuit het verlangen om met elkaar muziek te ma-
ken met eigentijdse muziekinstrumenten en daarmee de kerkdiensten op te
luisteren. De band bestaat uit zang (Adam de Goei, Petra de Kluiver,
Annamarie Hakkesteegt, Nelleke
Muilwijk, Hanneke van de Poel), gi-
taar (Erik de Jong), viool (Irene Ster-
renburg), piano (Adam de Goei),
bas (Pieter Blokland) en drums (Ed-
mar de Man). De leden van de band
komen uit verschillende kerkgenoot-
schappen en hun repertoire is ook
zeer divers, van Opwekking tot aan
psalmen die ze meestal in een
nieuw jasje steken.

We hopen met elkaar op een mooie dienst voor jong en oud. Zet de datum vast
in je agenda!

Geerte Goudriaan en Connie Akkermans
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Flame — Een verhaal over vergeven

Zondag 1 september hadden we weer FLAME in het Trefpunt. Vorige keer had-
den we het bij Flame over ‘Let op je woorden!’. Bij het gebruik van verkeerde
woorden, moeten we ook vergeven. Gelukkig gaat dat vaak makkelijk, maar
soms is dat ook best lastig. Bijvoorbeeld als iets is stuk gemaakt van grotere
waarde. Daarbij hebben we ook geleerd dat we dan ook kunnen vergeven, maar
dat je het dan niet hoeft te vergeten. We zijn gestart
met een ballon hooghouden. Hoe vaak was dit ge-
lukt? Moest je opnieuw beginnen? In de bijbel zegt
Jezus dat we 7 maal 70 maal een ander zijn schuld
moeten vergeven. Dat is wel heel vaak!

Vervolgens hebben we een happertje gemaakt met
daarin complimenten voor de ander. Bij een happer-
tie vragen we ook ‘Hoe vaak?’ om vervolgens een
vakje aan te wijzen en een compliment te ontvangen.
Omdat het zulk lekker weer was, zijn we naar buiten
gegaan voor nog een spel met stellingen. Daarbij
konden ze kiezen tussen vergeven, negeren, wraak
nemen of iets anders. Natuurlijk kwamen er ook grappige resultaten uit, maar
ook resultaten waarbij we zagen dat ze er goed over nadachten en een goede
onderbouwing hadden voor hun keuze. We hebben liedjes geluisterd en ook zelf
gezongen en voor we het door hadden, was de tijd alweer om. Op naar de vol-
gende Flame op 3 november!

KINDERKERK

kinderkerkflame@hotmail.com

Gebedskring 2 oktober
Woensdagochtend 2 oktober komen we weer bij elkaar als gebeds-
kring. Als u het moeilijk vindt om hardop mee te bidden.. geen pro-
bleem, want uw aanwezigheid, meedenken en meeluisteren is al vol-
doende. Doet u mee? We starten om 9 uur in De Vijverhof en sluiten
meestal rond 9.45 uur weer af.
Op de site ‘Geloofwaardig opvoeden’, kwam ik onderstaand verhaal
tegen.
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: "Ik heb één hand vol klachten. Zal
ik ze eens opnoemen?" "Laat maar eens horen," zegt de dokter. “De eerste vin-
ger is mijn verloren man. De tweede zijn mijn lichamelijke klachten.
De derde vinger dat ik zo weinig meer kan doen.
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De vierde dat ik me soms zo eenzaam voel. De vijfde vinger dat er om me
heen zoveel bekenden weggevallen zijn." "Dat is inderdaad een hele hand vol,"
zegt de dokter. "Maar die andere hand dan?" vraagt hij nieuwsgierig. "Dat zijn
mijn zegeningen, wilt u die ook horen?" vraagt ze. "Graag," zegt de arts.

“De eerste vinger dat ik elke dag voldoende te eten heb. De tweede dat mijn
huisje in de winter lekker warm is. De derde dat er mensen om mij heen zijn die
me helpen. De vierde dat ik de laatste tijd gespaard ben voor nog meer ziekten
en pijn. De vijfde vinger dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te beta-
len.” De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt: "Hier
zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen hebben gedroogd en
wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat leven is.

En weet u wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed?" "Vertel” zegt
de dokter. “Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met
de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik de vingers in el-
kaar en komen de moeilijke gebeurtenissen tussen de zegeningen in. Biddend
breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen.

Ik ben dankbaar dat ik twee handen heb. Ze houden elkaar in evenwicht. Ze
houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar.”

Emie Hendrikse

Van de KERKENRAADSTAFEL

Samenvatting van de kerkenraadsvergaderingen

Na de zomervakantie is de kerkenraad al drie keer bij elkaar geweest. U leest
hieronder de samenvatting van de drie vergaderingen.

Vergadering 1

De eerste keer was op dinsdag 3 september. Deze vergadering was belegd om-
dat de kerkrentmeesters de stukken klaar hadden voor het opnieuw aanvragen
van de solvabiliteitsverklaring.

Deze vergadering werd geopend door Saskia van der Eijk. Zij las 1 Korintiérs 1:
10-17 en ging voor in gebed.

Daarna kreeg Barthold Jongejan het woord. Hij vertelde dat op 19 augustus in
de vergadering van de taakgroep Beheer de opgestelde meerjarenbegroting en
de drie scenario’s zijn besproken. De kerkrentmeesters adviseren de kerkenraad
om op basis van scenario 2 de solvabiliteitsverklaring aan te vragen. De kerken-
raadsleden hadden vooraf alle stukken toegestuurd gekregen.

De inhoud van de scenario’s kort samengevat:

Scenario 1: verkoop oude pastorie/aankoop nieuwe pastorie
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Scenario 2: verkoop oude pastorie/aankoop nieuwe pastorie; verkoop rouwcen-
trum, De Ontmoetingskerk en 't Trefpunt

Scenario 3: verkoop oude pastorie/aankoop nieuwe pastorie; verkoop De Dorps-
kerk en de Vijverhof.

Nu instemmen met een scenario betekent dat alle scenario’s open blijven. Een
scenario is niet meer dan een denklijn en niet een plan dat uitgevoerd méet wor-
den. Nu kiezen voor het scenario met het laagste risico vergroot de kans op het
kunnen beroepen van een fulltime predikant.

Scenario 1 blijkt niet haalbaar, scenario 2 heeft een laag risico, scenario 3 heeft
tot 2031 een hoog risico en komt vanaf 2031 ook op een laag risico.

De aanwezige kerkenraadsleden stemden in met scenario 2 omwille van de aan-
vraag van de solvabiliteitsverklaring. Nadrukkelijk dient vermeld te worden dat
alle scenario’s open blijven tot er een besluit genomen is, na overleg met de
gemeente, over het verkopen van gebouwen. T.z.t. zal er bij die keuze ook zeker
een discussie gevoerd worden over de vraag of De Dorpskerk wat betreft de
inrichting geschikt gemaakt kan worden voor een kleinere gemeente.

Marion Kruis sloot de vergadering met een gedicht van Alfred C. Bronswijk uit
de bundel Rakelings Nabij ‘Voor de kleine heesters’.

Vergadering 2

De tweede kerkenraadsvergadering was op 9 september. Deze vergadering was
belegd met de visitatoren voor het bespreken van het verslag, de conclusie en
de aanbevelingen van de visitatoren. In het verslag van de volgende avond hier-
onder leest u daarover meer.

Vergadering 3

De derde kerkenraadsvergadering was op 10 september. Deze vergadering
stond al gepland voordat de avond van 9 september bekend was en het leek de
kerkenraad goed om die datum te handhaven, zodat de kerkenraad met elkaar
kon bespreken wat er op 9 september bekend was gemaakt.

Wim de Loome opende de vergadering met het lezen van Filippenzen 2: 1-9 en
met gebed.

Alle aanwezige kerkenraadsleden gaven hun gedachten weer over het rapport
en na een gesprek daarover besloot de kerkenraad het advies uit het rapport te
gaan opvolgen. De eerste stap is om contact te leggen met de classispredikant
en nadat er contact geweest is tussen de classispredikant en de kerkenraad kan
de kerkenraad verdere mededelingen doen.

Omdat de vergadertijd grotendeels opgegaan was aan het bespreken van het
bovenstaande werden van de rest van de agenda alleen de punten besproken
waarover een besluit genomen moest worden.

Er was een vraag binnengekomen van Relivisie, het televisieprogramma van de
kerken in de omgeving waaraan we vorig seizoen van harte meegewerkt heb-
ben. De kerkenraad besloot de deelname in het komend seizoen over te slaan
i.v.m. alle taken die de kerkenraad het komend seizoen heeft.
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Pastoor Maickel Prasing heeft gevraagd of er een afgevaardigde van onze kerk
kan plaatsnemen in de oecumenische werkgroep. Saskia neemt deze vraag mee
naar de taakgroep Jeugd en Gemeentezijn. In de oecumenische startdienst zal
diaken Bastiaansen i.v.m. zijn afscheid bedankt worden namens onze kerk voor
de prettige samenwerking op het gebied van de oecumene.

Na de dienst van 16 juni waarin het Heilig Avondmaal gevierd werd, is er koffie
gedronken in de Vijverhof en dat bleek prima te gaan ondanks dat er nog wat
tafels in de kerk stonden. Daarom besloot de kerkenraad voortaan na de dien-
sten waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt altijd koffie te drinken.

Arie Verhagen besloot na de rondvraag de vergadering door het lied ‘Tel uw
zegeningen’ voor te lezen.

Meet and Eat

Let op andere locatie: 't Trefpunt!

Vindt u het als alleengaande gezellig om met elkaar te
eten?

Dan bent u van harte welkom op vrijdag 25 oktober voor
een etentje.

Aanvang 12:30 uur, locatie 't Trefpunt!

U kunt zich aanmelden voor 21 oktober: 0168-462254
a.roks-kwist@outlook.com Vol = vol.

Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Uw Meet and Eat team, Mineke, Tanny en Addy

Correctie.

Het e-mailadres van Corrie van der Giezen, beheerder van de Vijverhof, staat
verkeerd vermeld in Kom in de Kring en Contactruimte. In deze uitgave is het al
gecorrigeerd op het binnenblad van het achterste blad.

Het juiste adres is: cvdgiezen@kpnplanet.nl
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N TAAKGROEP BEHEER

TAAKGROEP
BEHEER

Verantwoording collecten

18 aug. Onderhoudsfonds € 133,70
25 aug. Instandhouding kerk en eredienst € 325,10
1 sep. Onderhoudsfonds € 136,56
1 sep. Instandhouding kerk en eredienst € 138.85
8 sep. Onderhoudsfonds € 145.05
15 sep. Instandhouding kerk en eredienst € 337,85
Giften

Er is een gift via dhr. H. v.d. Kemp binnengekomen van € 20,- bestemd voor de
kerk.

Per bank is er een gift van € 50,- binnengekomen bestemd voor de kerk.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Koffiebusjes

Begin september zijn de busjes van het koffiedrinken weer geleegd. De afgelo-
pen maanden hebben die een opbrengst van € 169,91opgeleverd.

Weer hartelijk dank voor uw bijdragen.

Kerkbalans 2024

De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot op heden € 108.492,-.
Van het bedrag van dit jaar is inmiddels € 89.985,- bijgeschreven op de bank.
Als kerkrentmeesters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen
en betalingen, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan.

Met vriendelijke groet,
Jaap-Kees van Strien, penningmeester taakgroep Beheer
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Beste gemeenteleden,

Net als vorig jaar verzoeken we u dit jaar het abonnement voor 2024 van
Contactruimte over te maken via telebankieren of een eigen overschrijving
naar bankrekening:

NL64 INGB 0001 0844 92 t.n.v. Protestantse Gemeente Fijnaart.

Het bedrag van het abonnement is € 12,50.

Ook bestaat de mogelijkheid uw bijdrage te laten incasseren door de kerk.
Indien u heeft aangegeven te laten incasseren door de kerk, dan zal boven-
staand bedrag binnenkort van uw rekening afgeschreven worden.

Mocht u nog niet laten incasseren door de kerk en daarvoor belangstelling heb-
ben, gaarne een telefoontje of e-mail naar penningmeester J. C. van Strien.
Ook voor andere vragen of opmerkingen kunt u daar terecht.

Dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Jaap-Kees van Strien, 06-23213260
penningmeester@pknfijnaart.nl
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Een machtiging afgeven

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een
machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met
welke bedragen u wilt dat er geincasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerk-
balans, Contactruimte en Solidariteitskas. Het is voor u gemakkelijker, want u
kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de
bus. Als u daarvoor een formulier of inlichtingen wilt ontvangen, kunt u contact
opnemen met de penningmeester Jaap-Kees van Strien op 06-23213260 of
via de mail penningmeester@pknfijnaart.nl.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij penningmeester Jaap-Kees van Strien,
Blaaksedijk 13, of telefonisch te bestellen via 06-23213260. De bonnen zijn ook
via e-mail aan te vragen via: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan
overgemaakt worden op bankrekening NLO2 RABO 0346703433 ten name van
Protestantse Gemeente Fijnaart.

Wilt u luisteren naar de kerkdienst via Kerkomroep.nl?

Bij ‘Zoek uw kerk’>: type ‘Fijnaart’.

Klik ‘Fijnaart’ aan en scrol naar beneden tot u de kerkdienstdatum ziet en klik op
‘Luisteren’.

De diensten zijn te bekijken via de website: pknfijnaart.nl

* Klik op Online Kerkdienst. Nu kunt u de live uitzending volgen.

Wilt U de afgelopen uitzendingen bekijken, lees dan goed de instructies op het
scherm.

De taakgroep Beheer heeft een telefoonnummer en een e-mailadres beschik-
baar gesteld om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen.
U kunt contact opnemen via:

kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of bellen met 06-49 11 55 32.

pagina 17




" TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

11 aug. Kerkin Actie :Zending in Pakistan € 155,54
18 aug. Zending Ark / Mission € 146,43
25 aug. Nederlands-VIaams Bijbelgenootschap € 143,29
1 sept. Eigen gemeente : Jeugd € 117,47
8 sept. Eigen gemeente : Pastoraat/bloemen €177,76

Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen.
Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve
van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.

AGENDA

(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld)
01 oktober 20.00 uur Moderamen (Leeuwerikstraat 48)
02 oktober 09.15 uur Gebedskring

03 oktober 19.30 uur Interkerkelijk koor

08 oktober 19.30 uur Bijbelgroep

10 oktober 19.30 uur Interkerkelijk koor

15 oktober 20.00 uur Kerkenraad

16 oktober 14.30 uur Ouderensoos

17 oktober 19.30 uur Interkerkelijk koor

24 oktober 19.30 uur Interkerkelijk koor

30 oktober 14.30 uur Ouderensoos
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DIVERSE MEDEDELINGEN

Diaconale projecten dichtbij en ver weg

Steunen we alleen projecten dichtbij, of ook verder weg? Dat is een keuze die
diaconieén en ZWO-commissies moeten maken. Wat vindt Karin van den
Broeke, programmaleider van Kerk in Actie?

Diakenen zijn geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in zo-
wel de gemeente als in de wereld, citeert Karin van den Broeke de kerkorde. "lk
wil en kan die twee - gemeente en wereld - niet tegen elkaar uitspelen. Wat wel
zo is, is dat betrokkenheid een relationeel aspect nodig heeft. Daarom is het
begrijpelijk dat een diaconaal doel ‘om de hoek’ aanspreekt." Van den Broeke
noemt Schuldhulpmaatje en de voedselbanken die erin slagen om armoede in
onze directe omgeving tegen te gaan. "En ik vind het nég mooier als we als
kerkelijke gemeenschappen z6 gemeenschap zijn, dat we zelf al het vangnet
blijken te zijn. Zodra je het gezicht kent van dat kind dat zonder brood naar school
moet, of van die Syrische jongen die zijn best doet maar zich eenzaam voelt in
Nederland, wil je vanzelf in actie komen. Het is mooi als een kerk erin slaagt om
van betekenis te zijn in de directe omgeving."

Hoe verder weg het doel, hoe minder herkenbaar en aansprekend het wordt?
Dat hoéeft niet, meent Van den Broeke, al vraagt het een stapje extra. "Juist het
wereldwijde kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie - en dus elke protestantse ge-
meente - deel van uitmaakt, biedt volop kansen. Kerk in Actie heeft de rol en
verantwoordelijkheid om door middel van persoonlijke verhalen, overal vandaan,
te laten zien hoe mensen leven, wat hun nood is en wat het verschil maakt. Om
zo een schakel te zijn en verbinding te creéren. We doen dat bijvoorbeeld met
het concept actielanden waar verbondenheid met een land een grote rol speelt.”
Bewustwording

Dat we deel uitmaken van het wereldwijde lichaam van Christus en verbonden
zijn met zo veel mensen in deze wereld, is bijzonder, zegt Van den Broeke. "Het
kan gaan om oorlogssituaties, zoals in Oekraine en Israél/Gaza. Dan hebben we
meteen contact en kunnen we de verhalen doorgeven, een actie opstarten en
tot steun zijn. Het kan ook gaan om bewustwording op bijvoorbeeld een thema
als klimaat. We focussen ons hier in Nederland sterk op het terugdringen van
CO2-uitstoot en de aanschaf van elektrische auto’s, maar door onze contacten
met Indonesié kennen we ook de andere kant van dit verhaal. In dit land worden
grondstoffen voor accu’s gewonnen, met enorme milieuschade tot gevolg." Ze
geeft nog een ander voorbeeld: in Ghana wordt een groot aantal kinderen als
slaven uitgeleverd aan de commercie. "Voor ons is het zo vanzelfsprekend dat
een kind in zijn eigen familie opgroeit, dat we er vaak niet over nadenken dat het
op andere plaatsen vreselijk misgaat. Dit soort verhalen verruimt mijn blik. Ik heb
ze nodig om in actie te komen."

Wederkerigheid
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Nog even over de term ontwikkelingssamenwerking. Die wordt vaak in één adem
genoemd met zending en werelddiaconaat - ZWO. De term ontwikkelingssamen-
werking gebruiken we niet meer, zegt Van den Broeke: "Want wie ontwikkelt dan
wie, en waarnaartoe? Bepalen wij dat? Ik hoop dat we die arrogantie voorbij zijn.
De levensstijl op bijvoorbeeld Papoea is heel inspirerend voor ons. Mensen le-
ven dicht bij de natuur en nemen niet meer dan wat ze kunnen teruggeven. Het
geldt ook in kerkelijke zin: wereldwijd zijn er zoveel mooie vormen van vieren.
Gaan wij anderen daarin ontwikkelen? De term wederkerigheid komt hier om de
hoek kijken. Voor God zijn we allemaal gelijk, Galaten 3 vers 28 - over één zijn
in Christus - is voor mij een basistekst. Tegelijkertijd is er in deze wereld grote
kansenongelijkheid. Leef je aan ‘de goede kant van de streep’, dan heb je de
verantwoordelijkheid en ook de opdracht om te delen van wat je hebt gekregen.
Niet voor niets is het motto van Kerk in Actie: geloven in delen. Op de plaats van
ontwikkelingssamenwerking zetten we nu noodhulp: zending, werelddiaconaat
en noodhulp. Als er een ramp gebeurt, moeten mensen worden geholpen. Ook
ondersteunen we bij preventie en bij traumaverwerking achteraf."

Hoop

Als je de nood in de wereld ziet, kan de moed je soms in de schoenen zakken,
realiseert Van den Broeke zich. "Deel uitmaken van een wereldwijd netwerk van
kerken bemoedigt en inspireert mij dan. Ik zie de slagkracht van die wereldwijde
kerk. Organisaties komen en gaan, maar kerken zijn er altijd en dringen door tot
de haarvaten van de samenleving. Hun bijdrage aan de samenleving is veran-
kerd in de hoop. Met onze blik op een betere toekomst kijken we naar situaties
en dat geeft ons moed en richting. We staan er niet alleen voor, we torsen de
last niet alleen. We voelen ons geroepen en gedragen door God, ook om die
hoop ook met anderen te delen. Dat is iets anders dan zomaar goed doen. Dat
je er niet alleen voor staat helpt om vrolijk vol te houden.”

Bron: #Protestant — Magazine Protestantse Kerk
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Bijbelleesrooster voor de maand oktober 2024

Deze maand viert de synagoge de grote joodse najaarsfeesten. De lezing uit de
profeet Micha sluit aan bij het gebruik om op Rosj Hasjana (Nieuwjaar) brood-
kruimels in stromend water te werpen en dan de laatste drie verzen van hoofd-
stuk 7 te citeren. De lezing uit het boek Leviticus beschrijft de oorspronkelijke
riten van Jom Kipoer (Grote Verzoendag), waaraan de Nederlandse taal de term
‘zondebok’ heeft overgehouden. Het boek Prediker is de feestrol van Soekot
(Loofhuttenfeest).

di 1 Micha 6,9-16 vr 18 Prediker 2,1-11
wo 2 Micha 7,1-7 za 19 Prediker 2,12-26
do3 Micha 7,8-20 z0 20 Marcus 10,32-45
vr 4 Deuteronomium 14,1-21 ma 21 Prediker 3,1-15
zab Deuteronomium 14,22-29 di22 Prediker 3,16-22
Z0 6 Marcus 10,1-16 wo 23 Prediker 4,1-12
ma 7 Deuteronomium 15,1-11 do 24 Prediker 4,13-5,6
di 8 Deuteronomium 15,12-23 vr 25 Prediker 5,7-19
wo9 Psalm 119,113-120 za 26 Prediker 6,1-12
do 10 Leviticus 16,1-10 z0 27 Marcus 10,46-52
vr11 Leviticus 16,11-22a ma 28 Marcus 11,12-19
za 12 Leviticus 16,22b-34 di29 Marcus 11,20-33
zo0 13 Marcus 10,17-31 wo 30 Marcus 12,1-12
ma 14 Psalm 119,121-128 do 31 Psalm 119,137-144

dil5 Psalm 119,129-136
wo 16 Prediker 1,1-11
do 17 Prediker 1,12-18

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in
de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag enz.,
geeft u dat dan door aan de redactie.
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Kerkgebouwen
De Dorpskerk / De Vijverhof, Kerkring 1, 4793 ER Fijnaart, tel. 464735
De Ontmoetingskerk /'t Trefpunt, Wilhelminastraat 64/66, 4793 EP Fijnaart, tel. 463326

Beheerder De Dorpskerk
b.g.g. 06 49115532 of w.langbroek51@ziggo.nl
e-mail: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl

Beheerder De Ontmoetingskerk
Lonneke de Vrij, Zwemstraat 4, 4793DE Fijnaart, tel. 06 23427930
e-mail: lonnekedevrij@me.com

Beheerder De Vijverhof
Corrie van der Giezen, Leeuwerikstraat 46, 4793HE Fijnaart. tel. 06 57220209
e-mail: cvdgiezen@kpnplanet.nl

Beheerder ‘t Trefpunt
Lonneke de Vrij, Zwemstraat 4, 4793DE Fijnaart, tel. 06 23427930
e-mail: lonnekedevrij@me.com

Kerkwebradio
Anton Bom, Amerlaan 24, 4793 DH Fijnaart, tel. 06 51 98 71 21

Website: www.pknfijnaart.nl - e-mail: webbeheer@pknfijnaart.nl

Ledenadministratie
Henk Nijhoff, Karmijn 10, 4793KD Fijnaart, tel. 06 49115532
e-mail: ledenadministratie@pknfijnaart.nl

Penningmeester taakgroep Beheer
Jaap Kees van Strien, Blaaksedijk 13, 4793RN Fijnaart, tel: 06 23213260

e-mail: penningmeester@pknfijnaart.nl

Bankrekeningen

NLO2 RABO 0346 703 433  Protestantse Gemeente Fijnaart

NL33 RABO 0346 700 159  Protestantse Gemeente Fijnaart - Kerkbalans
NL55 INGB 0009 638 308 Kerkrentm. Prot. Gem. Fijnaart - Solidariteitskas
NL22 INGB 0009 638 320 Kerkrentm. Prot. Gem. Fijnaart - Oudejaarscollecte
NL22 INGB 0009 6383 20 Kerkrentm. Prot. Gem. Fijnaart — Paascollecte
NL55 RABO 0346 703 352  Diaconie

NL54 RBRB 0691 260 540  Taakgroep Kerk en Wereld


mailto:lonnekedevrij@me.com
http://www.pknfijnaart.nl/

Contactruimte

Redactie Contactruimte

Jeannette Bom Wilhelminastraat 29, 4793EL Fijnaart  tel. 06 53674685
Huib van der Kemp Van Heemstralaan 36, 4793 BJ Fijnaart tel. 462143
Marion Kruis-Pols Leeuwerikstraat 48, 4793 HE Fijnaart  tel. 850734
Jan Nieuwenhuizen Nieuwe Dorpsweg 19, 4793 BR Fijnaart tel. 462800

Bezorging Contactruimte

Joop van Emden Edvard Griegstraat 26, 4793 GP tel. 402098
Cor Endepoel Tonsedijk 2, 4793 SC tel. 402495
Joke Frijters Deventerstraat 28, 4794 AJ tel. 463155
Wim de Loome Oudendijk 9, 4758 TR Standdaarbuiten tel. 0165 322331

Administratie abonnement Contactruimte
Jan Nieuwenhuizen Nieuwe Dorpsweg 19, 4793 BR Fijnaart tel. 462800

Inleveren van kopij
Kopij voor het kerkblad van december 2024 / januari 2025 moet
uiterlijk donderdag 14 november
ingeleverd zijn bij:

E-mail:
kerkblad @pknfijnaart.nl

(Bij voorkeur per e-mail. Eerder mag ook, graag zelfs.)




