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OVERDENKING 
 

Om een stukje te schrijven in ons kerkblad gingen mijn gedachten terug naar 

januari jl. toen het sneeuwde. Dat was weer even geleden. Ik dacht weer aan 

vroeger, de jaren uit mijn jeugd, waarin het niet altijd, maar wel vaak winter-

weer was met ijs in de sloten en bloemen op de ruiten. Jeugdherinneringen die 

zomaar boven kwamen drijven. 

 

Hierbij moet ik ook gelijk aan de kerkgang denken. Ook zo’n jeugdherinnering, 

als je met het hele gezin naar de kerk ging. Een kerk redelijk tot goed gevuld 

en diensten die soms anderhalf uur duurden waar je als kind superstil moest 

zitten en anders een por kreeg van je liefhebbende vader. 

Daarna naar de zondagsschool, sorry, tegenwoordig kindernevendienst. 

Maandagmorgen op de lagere school versje opzeggen, waar je zelfs een rap-

portcijfer voor kreeg. Later de catechisatie en de C.J.M.V. Daar leerden we een 

vrij gebed bidden en deden Bijbelstudie. Toch hebben deze dingen mij en ve-

len met mij gevormd. 

Ik denk dat zo van lieverlee veel van deze zaken verdwenen zijn en er andere 

vormen of helemaal niets voor in de plaats is gekomen. 

 

Kerkgang is een gewoonte, maar wel een heel goede gewoonte. 

Paulus zegt in één van zijn brieven: verzuim de samenkomsten niet. Ik denk 

dat dit heden ten dage, uitzonderingen daargelaten, nog geldt. 

Ieder kent het gezegde: we kunnen geen kerken bouwen alleen voor de kerst. 

En wat zien we nu, zelfs met kerst hoeven we niet meer vroeg van huis voor 

een zitplaats. En dat vind ik jammer.  

 

Maar goed, ook het goede mogen we koesteren op het kerkelijk erf. Het prach-

tige orgelspel van onze organisten en een goede preek, die door elk mens 

soms anders wordt beleefd, een mooi lied. Zulke zaken stemmen me blij. 

De leiding van de kindernevendienst die voor de kinderen zulke mooie pro-

jecten behandelt, zoals het Paasproject wat net achter ons ligt, geweldig. En 

dan de vrijwilligers en de stille werkers in de dienst van onze Heer. 

 

Als preekvoorzieners zijn we weer van start gegaan om het rooster van 2025 

vol te krijgen. Hopelijk mogen we daar de laatste invulling weer aan geven. 

Ik wens u allen goede en gezegende diensten in het verloop van 2024. 

 

Een hartelijke groet, Piet de Lange 
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KERKDIENSTEN 
 

7 april 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Doopdagviering 

Voorganger Ds. mw. C.M. Baggerman-v. Popering, Haastrecht 

Ambtsdrager van dienst Jenke de Lint 

Gastheer / gastvrouw Cor Groot 

Koster Wim Langbroek 

Collecte Rondgang.. 
 
              Uitgang 

1e Werelddiaconaat/ Edukans Kenia 
2e Instandhouding kerk en eredienst  

Pastoraat 

 
14 april 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden FLAME 

Voorganger Ds. mw. G.J. Stougie, Pernis 

Ambtsdrager van dienst Yvonne Langbroek 

Gastheer / gastvrouw Huib van der Kemp 

Koster Anton Bom 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Kerk In Actie: Zending (Rwanda) 
Onderhoudsfonds  

 
 

21 april 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Specialdienst m.m.v. blazers 

Voorganger Dhr. A. Verheij, Alphen a/d Rijn 

Ambtsdrager van dienst Saskia van der Eijk 

Gastheer / gastvrouw Ria Matthee 

Koster Henk Nijhoff 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
Stichting Baby Hope (Doel door jeugd gekozen) 

19.00 uur Zangdienst in De Ontmoetingskerk 

Ambtsdrager van dienst Wim de Loome 

Gastheer / gastvrouw Yvonne Langbroek 

Koster Wim Langbroek 

Collecte Uitgang Instandhouding kerk en eredienst  

 
 

22 april: 15.00 uur Fendertshofdienst, Petra Mergaerts (RK) 
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28 april 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Ds. F.A. den Harder, Zwijndrecht 

Ambtsdrager van dienst Yvonne Langbroek 

Gastheer / gastvrouw ArieVerhagen 

Koster Jan Tolenaars 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Eigen gemeente: Bloemen 
Onderhoudsfonds  

 
 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst BHV-dienst 

  7 april Melissa Conny, Debby en 
Emie 

Susanne, Linda 

14 april Claartje Anne, Claudia Jan Jolanda 

21 april Anne Marjolein Henk, Marjolein 

28 april Nicky Saskia Saskia, Linda 

 

 Bloemendienst Organist 

  7 april Hetty Bom Barthold Jongejan  

14 april Nel Goudriaan Johan van der Steen  

21 april Jenke de Lint Johan van der Steen  

21 apr. 19.00 ----- Barthold Jongejan  

28 april Jeanne Moerland R. Hitzerd 

 

 PPT-dienst Beamerdienst Livestream 

  7 april Lonneke Sebastian Menno 

14 april Susanne Corry-Anne Willian 

21 april Jan N. Hans K. Wim 

28 april Tiny Corry-Anne  Willian 

 

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld 

 

Geroepen om te delen 

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in 

Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en 

wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn 

we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en 

geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en fi-

nanciële steun, delen we met wie dat nodig hebben. 
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7 april: Edukans Kenia “Leerachterstanden van meisjes voorkomen” 
Meisjes in Kenia staan met 3-0 achter op jongens. Een ongelijkheid met grote 
gevolgen. De helft van de Keniaanse meisjes stopt voor haar veertiende met 
school. Om meer armoede te voorkomen is onze actie nú nodig. Want een 
meisje dat onderwijs krijgt, verdient later meer, is gezonder én stuurt haar 
dochters naar school. 
Hoe: Binnen ons programma Eindeloos leren, krijgen docenten extra training in 
het op school krijgen en houden van meisjes. We gaan in gesprek met ouders, 
trainen meisjes in weerbaarheid, zorgen voor voldoende water en hygiëne en 
geven extra ondersteuning aan tienermoeders op school.   
 
14 april: Kerk In Actie: Zending (Rwanda) 
Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaats-
vond. Nog altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van. Daarom col-
lecteren we voor verzoening en werkgelegenheid voor Rwandese jongeren. 
Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide nooit 
meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil 
de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op 
werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van 
Rwanda. 
 
21 april: Stichting Baby Hope (doel door jeugd gekozen) 

“Stichting Baby Hope geeft vrouwen graag een sprankje hoop  
op een betere toekomst” 

In eerste instantie richt Stichting Baby Hope zich op het inzamelen van onge-
bruikte materialen uit kraampakketten (Nicky den Boer is zo’n inzamelpunt) om 
direct de hygiëne tijdens de bevalling te verbeteren en indirect de sterfte onder 
kraamvrouwen en zuigelingen terug te dringen. Deze stichting draait volledig 
op basis van vrijwilligheid. Is er dan nog ergens geld voor nodig? Ja, want 
Stichting Baby Hope wil de kraamzorg van de projecten naar een hoger niveau 
tillen. Denk hierbij aan apparatuur om het ijzergehalte van zwangere vrouwen 
te meten, een kraamkoffer met medische apparatuur voor de lokale verloskun-
dige, een couveuse voor Kameroen of zonnepanelen voor een kraamkliniek in 
Ghana. U begrijpt dat uw donatie van harte welkom is! 
 
28 april: Eigen gemeente: Bloemen 
De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 28 april voor de bloemen 
in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar 
elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker 
ook in het pastoraat. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om 
mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). 
 

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te ma-

ken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en 

Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder 

vermelding van het project dat u wilt steunen. 
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TAAKGROEP JEUGD en GEMEENTEZIJN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Doopdagviering 

Misschien is het nog niet zo lang geleden of  

toch al een poosje dat jij bent gedoopt! 

Graag willen wij met jou nog eens stilstaan bij deze bijzondere dag. 

Daarom mag je op zondag 7 april om 10.00 uur 

je doopkaars aansteken in De Dorpskerk. 

 

Kom je ook? 

Wij ontvangen graag een reactie van jullie voor 2 april! 

 
(Tijdens de Jeugd- en Gezinsdienst op zondag 13 oktober is er ook een Doop-

dagviering. Indien je 7 april niet kan, zet dan 13 oktober alvast in je agenda) 

 
Vriendelijke groet namens de taakgroep Jeugd & Gemeentezijn. 

lindavanstrien@hotmail.nl 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeoOzblIXQAhWCSxoKHbCBDIAQjRwIBw&url=http://dewonderwol.blogspot.com/2009_12_01_archive.html&bvm=bv.137132246,d.d2s&psig=AFQjCNF3gE7tPHB9cwIXkqoPqU5hDXLnUw&ust=1478007385387712
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Van de Kindernevendienst 
 

Hoi jongens en meiden,  

Het thema voor deze periode is: De groeten!  

Een groet kan heel gewoon en alledaags zijn. De uitdrukking ‘de groeten’ kan 

zelfs afwerend klinken: ga jij maar weg. Maar in de Bijbelse verhalen gebeurt 

met die groeten  iets onvoorstelbaars. De Bijbel vertelt hoe God zelf mensen 

begroet. In al hun verwarring, angst en verdriet, en ook in hun blijdschap en 

hun verlangen – het wonder gebeurt, dat God mensen begroet. 

In de weken tussen Pasen en Pinksteren mogen we daarmee leven. We horen 

verhalen over verschijningen van Jezus en we lezen over wat Jezus gezegd 

heeft in de tijd voor Pasen. Het zijn woorden die vertrouwen geven, dat Jezus 

zijn volgelingen niet loslaat.  

 

14 april is het weer FLAME in ‘t Trefpunt.  

We hopen jullie daar dan te zien. We beginnen om 10.00 uur tot ongeveer 

11.00 uur. 

We hopen jullie natuurlijk ook weer te zien bij de kindernevendienst! Tot dan!  

Groeten van de juffen.  
 
 

 

 

kinderkerkflame@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kinderkerkflame@hotmail.com
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Bazaar              Rommelmarkt        27 april            10 tot 18 uur 
 
De opbrengst is voor de kerk en een goed doel. Het goede doel is dit jaar de 
WensAmbulance. 
 
WensAmbulance 

Nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, naar familie toe of een dagje naar 

het strand. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor 

mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfspre-

kend. WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één keer 

naar hun favoriete plek. De zieke wordt die dag begeleid door professionele 

vrijwilligers. De ambulances zijn uitgerust met comfortabele brancards. Ook 

kunnen twee familieleden mee in de ambulance. Het vervoer met de ambulan-

ce is kosteloos. 

Kent u iemand die ernstig ziek is of hebt u zelf nog een laatste wens?  

WensAmbulance Brabant regelt het graag voor u! 

 

Heeft u verkoopbare en/of mooie spullen voor de rommelmarkt?  

Belt u Jaap-Kees van Strien (465494) of Bram Huitkar (462559). Zij halen het 

graag bij u op. S.v.p. geen groot meubilair, want indien het niet verkocht wordt, 

kunnen wij het ‘s avonds niet kwijt. 

 

Heeft u zin om soep te koken? Wilt u iets bakken? Bel Mineke 0168-462559 

 

Emie (kinderspelen, kinderrommelmarkt) telefoonnummer 0168-464426. 

 

We willen het graag met u samen doen, helpen op de dag zelf, voorbereiding 

voor die dag, loten kopen, sponsoren, schoonmaken na de 27e?? 

Vele handen maken licht werk toch?? We hebben u/jullie nodig om er een suc-

ces van te maken.  

 
Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie 
Bert, Mineke, Henk, Jaap-Kees, Jan en 
Adri (462996) of adridevrij@home.nl 
 

Meet and Eat 

Vindt u het als alleengaande gezellig met elkaar te eten? Dan 

bent u van harte welkom op vrijdag 19 april voor een etentje. 

Aanvang 12:30 uur, locatie De Vijverhof.  

U kunt zich aanmelden tot 15 april: 0168-462254 

a.roks-kwist@outlook.com vol = vol.  

Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage. 

Uw Meet and Eat team, Mineke, Tanny en Addy 

 

mailto:adridevrij@home.nl
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Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Samenvatting van de kerkenraadsvergadering 
van 20 februari 2024 

 
In verband met de afwezigheid van Wim de Loome wegens ziekte opent Mari-
on Kruis de vergadering met het lezen van Mattheus 16: 13-20 en met gebed. 
Zij staat stil bij het stoppen als kerkenraadslid van Janita Bom. 
Anton Dijkshoorn gaat verder als gespreksleider van deze vergadering. 
De verslagen van de vergaderingen van 16 januari en van 30 januari worden 
goedgekeurd. Naar aanleiding daarvan geeft Yvonne Langbroek nog haar visie 
op de gebeurtenissen. 
De omschrijving van de opdracht van de kerkenraad aan de adviseurs geeft 
nog wat stof tot nadenken. De kerkenraadsleden sturen hun opmerkingen naar 
de scriba en op de volgende vergadering komt dit punt opnieuw aan de orde. 
Leendert van Baren geeft namens de taakgroep Kerk en Wereld aan dat de 
taakgroep van de gemeente Moerdijk het verzoek heeft gekregen buddy’s te 
zoeken voor vijf statushouders die aan de Boerendijk hun intrek kunnen nemen 
in een woning. Dit gaan de diakenen doen via de beamer, Fendert Lokaal en 
Facebook. Jenke de Lint vertelt dat vanmiddag de opnamen zijn gemaakt voor 
de uitzending van Relivisie op 1 maart. Op 24 maart komt Ruurd Walinga in De 
Dorpskerk voor de specialdienst. Er is een positieve doorstart gemaakt voor 
Flame; er waren 19 kinderen en zij hebben de Watersnood van 1953 herdacht. 
Op 3 maart is er weer een jeugd- en gezinsdienst en op 7 april een doopdag-
viering. De liturgische werkgroep heeft alles voor de Stille Week doorgenomen. 
De diensten in de Stille Week worden gehouden in De Dorpskerk i.v.m. de 
livestreamuitzendingen. Het boekje met liturgieën wordt nagekeken en aange-
past aan de huidige tijd. Sjerp Vormeer zal namens onze kerk meewerken aan 
de voorbereiding van de gezamenlijke dienst met Hemelvaartsdag.  
Adri de Vrij vertelt namens de taakgroep Pastoraat dat er geen gemeenteleden 
in het ziekenhuis zijn. Net als de andere taakgroepen is ook Pastoraat bezig 
met het zoeken van gemeenteleden die een vacature willen gaan vervullen. In 
het najaar organiseert de taakgroep een lezing van De Hoop voor alle vrijwil-
ligers.  
Marion Kruis vraagt op welke datum een gesprek tussen ds. Marco Luijk, de 
classispredikant, en de kerkenraad kan plaatsvinden. Dit zal zijn op 4 maart 
a.s.  
Een verzoek van de Ondernemersvereniging voor een paasactiviteit in de kerk-
tuin gaat voor verdere behandeling mee naar de taakgroep Jeugd en Gemeen-
tezijn.  
De classis wil vertrouwenspersonen aanstellen waar de gemeenten, indien no-
dig, gebruik van kunnen maken. Onze gemeente maakt daar graag gebruik van 
mocht een dergelijke situatie zich voordoen. 
Contactruimte krijgt een nieuwe kaft, ontworpen door Jeanette Bom, nieuw re-
dactielid. Elk nummer krijgt een toepasselijke kaft.   
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Op 3 april is er een gemeenteavond. Er zijn dan veel onderwerpen te bespre-
ken. Het moderamen gaat de avond verder voorbereiden en de agenda komt in 
Contactruimte. 
Met het oog op het ontwikkelen van de toekomstvisie door de kerkenraad ont-
vangen de kerkenraadsleden morgen vragen om te beantwoorden. Dat kan in-
dividueel of met de diverse taakgroepen. De antwoorden worden door de scri-
ba gebundeld en de kerkenraad spreekt er verder over op de vergadering van 
19 maart. 
Na de rondvraag besluit Leny van der Spelt de vergadering met het gedicht De 
herberg van Maulana Jalaluddin Rumi (1217-1273). 

 

Mededelingen van de kerkenraad 
 
Gemeenteavond 
In het vorige kerkblad schreef ik al over de gemeenteavond die gehouden 
wordt op 3 april a.s. in de Vijverhof. We beginnen om 20.00 uur, maar daarvoor 
is er gelegenheid om koffie en thee te drinken. 
De agenda voor deze gemeenteavond ziet er als volgt uit: 

1. Opening door Wim de Loome 
2. Mededelingen 
3. De stand van zaken van de solvabiliteitsverklaring 
4. De vacatures in de kerkenraad en in de taakgroepen 
5. Het beroepingswerk en de beroepingscommissie 
6. De toekomstvisie 

Pauze 
7. Hoe werkt de preekvoorziening? 
8. Rondvraag 
9. Sluiting door Wim de Loome 

Er is dus heel wat met u te bespreken en we hopen dan ook op een goed be-
zette Vijverhof! 
Na afloop kunnen we met een drankje nog wat napraten. 
  
Visitatie 
In februari ontvingen we als kerkenraad van de classispredikant, ds. Marco 
Luijk, een mailtje met de vraag hoe het met ons ging in deze lange vacante pe-
riode. Hij wilde graag met ons daarover van gedachten wisselen. Wij hebben 
hem uitgenodigd voor 4 maart en hij is toen bij ons op bezoek geweest, samen 
met de heer Ronald Schippers, voorzitter van de classis. 
Na een intensieve avond praten adviseerde ds. Luijk ons in gesprek te gaan 
met ds. Richart Huijzer, voorzitter van het Classicaal College voor de Visitatie 
in Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne (CCV). We volgen als kerken-
raad dat advies graag op, want een blik ‘van buiten’ kan vaak behulpzaam zijn. 
Op 2 april a.s. komt ds. Richart Huijzer met ons kennismaken. Wellicht kunnen 
we u op 3 april hierover ook wat meer vertellen. 
 
Namens de kerkenraad, Marion Kruis 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 

18 feb.  Instandhouding kerk en eredienst  € 263,90 

25 feb.  Onderhoudsfonds    € 187,47 

  3 mrt.  Pastoraat     € 208,45 

  3 mrt.  Instandhouding kerk en eredienst  € 137,60 

10 mrt.  Onderhoudsfonds    € 182,07 

 

Giften 

Via dhr. H. van der Kemp  is er een gift van € 30,- binnengekomen, bestemd 

voor de kerk. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Kerkbalans 2024  

De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot op heden € 106.492,-.  

Van het bedrag van dit jaar is inmiddels € 63.200,- bijgeschreven op de bank.  

Als kerkrentmeesters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen 

en betalingen, want zonder uw bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan.  

 

Hartelijk dank 

In de vorige Contactruimte ben ik mw. Nel Polak vergeten te bedanken voor 

haar inzet bij Actie Kerkbalans in de afgelopen jaren. Sinds de verhuizing vorig 

jaar naar Fijnaart is ze gestopt als vrijwilliger bij Actie Kerkbalans. 

Namens de kerkrentmeesters willen wij mw. Nel Polak hartelijk danken voor 

haar inzet. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jaap-Kees van Strien, penningmeester taakgroep Beheer 

 
Afscheid Cor en Leen Sonneveld 
Op vrijdag 15 maart hebben we afscheid van Cor en Leen Sonneveld genomen 
die vele jaren als vrijwilligers in en rondom De Dorpskerk hebben gewerkt en 
hebben gezorgd dat het allemaal schoon bleef. Arie Verhagen heeft ze met het 
overhandigen van een bloemetje en een flesje wijn bedankt voor hun inzet voor 
de kerk. Met hun collega’s en een afvaardiging van de kerkrentmeesters heb-
ben we nog gesmuld van lekker gebak en een kopje koffie. 
Cor en Leen, nogmaals hartelijk dank. 

Mocht u zin hebben om beheerder van de Vijverhof te worden of weet u ie-

mand die dat zou willen, neem dan s.v.p. contact op met Henk Nijhoff. 

0649115532 of kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 

mailto:kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl
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Een machtiging afgeven 

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een 

machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met 

welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerk-

balans, Contactruimte en Solidariteitskas. Het is voor u gemakkelijker, want u 

kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen meer in de 

bus. Als u daarvoor een formulier of inlichtingen wilt ontvangen, kunt u contact 

opnemen met de penningmeester Jaap-Kees van Strien op 0623213260 of  

via de mail penningmeester@pknfijnaart.nl. 

 

Collectebonnen 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij penningmeester Jaap-Kees van Strien, 

Blaaksedijk 13, of telefonisch te bestellen via 0623213260 De bonnen zijn ook 

via e-mail aan te vragen via: collectebonnen@pknfijnaart.nl 

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overge-

maakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Pro-

testantse Gemeente Fijnaart. 

 

 

Wilt u luisteren naar de kerkdienst via Kerkomroep.nl? 

Bij ‘Zoek uw kerk’>: type ‘Fijnaart’. 

Klik ‘Fijnaart’ aan en scrol naar beneden tot u de kerkdienstdatum ziet en klik 

op ‘Luisteren’. 

De diensten zijn te bekijken via de website: pknfijnaart.nl 

• Klik op Online Kerkdienst. Nu kunt u de live uitzending volgen. 

Wilt U de afgelopen uitzendingen bekijken, lees dan goed de instructies op het 

scherm. 

De taakgroep Beheer heeft een telefoonnummer en een e-mailadres beschik-

baar gesteld om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen. 

U kunt contact opnemen via: 

kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of bellen met 06-49 11 55 32. 
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten 
11 februari Stichting Shade Children Foundation  € 267,82  
18 februari KiA Noodhulp Gaza en Israël    € 228,32 
25 februari Werelddiaconaat Oeganda   € 389,44 
  3 maart Voorjaarszending Libanon   € 154,48 

 

Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. 

Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve 

van minderbedeelden te kunnen blijven steunen. 

 
 

AGENDA 
(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld) 

 
  3 april:  9.00-9.45  Gebedskring 
  3 april  14.30 uur Ouderensoos 

  8 april   20.00 uur Vergadering kerkrentmeesters   
  9 april  20.00 uur Vergadering Moderamen (Leeuwenrikstraat 48) 
17 april  14.30 uur Ouderensoos 

23 april   20.00 uur Vergadering kerkenraad 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Tien: perfect! 

 

Het getal tien 

We hebben tien vingers en tien tenen, en ons telsysteem is gebaseerd op tien 

getallen. Het hoogste cijfer dat je op school kunt krijgen is een tien. En wie kent 

de uitdrukking ‘Even tot tien tellen’ niet? Ook in de Bijbel heeft het getal tien 

een bijzondere positie. 

 

Tien in de Bijbel: perfect 

In de Bijbel heeft het getal tien vaak te maken met perfectie, met compleetheid. 

Wat dat betreft lijkt dit getal ook op het getal zeven. Zeven en tien hebben in de 

Bijbel zelfs hun eigen uitdrukking: iemand of iets kan ‘meer waarde hebben dan 

tien (of zeven) zoons’. Dit vind je bijvoorbeeld in Ruth 4:15 en 1 Samuel 1:8. 

Over Ruth wordt gezegd dat zij meer waard is dan zeven zoons. En in 1 Sa-

muel wordt een vergelijking gemaakt met meer waard zijn dan tien zoons. Op 

beide plekken wordt er bedoeld dat de hoofdpersoon het meest waardevol is. 

Beter wordt het niet. 
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Ook in andere verhalen speelt het getal tien een rol: 

– Een opvallend verhaal is het verhaal dat Abraham met God onderhandelt 

over het sparen van de stad Sodom. Abraham begint met vijftig onschuldigen, 

maar hij eindigt met tien. (Genesis 18:22-32) 

– In Exodus 7-12 worden tien verschillende plagen beschreven. Deze tien pla-

gen zijn bedoeld om de farao van Egypte ertoe te bewegen het volk van Israël 

te laten gaan. Na elke plaag lijkt de farao eerst toe te willen geven, maar hij 

doet het niet. Tot de tiende plaag: als alle oudste zonen van de Egyptenaren 

en hun vee sterven. (Exodus 12:12-30) 

 

– Daniël en zijn vrienden zijn wel tien keer wijzer en verstandiger dan alle an-

dere magiërs en bezweerders van koning Nebukadnessar. Niemand kan zich 

dus qua wijsheid met hen meten. (Daniël 1:20) 

 

– Jezus vertelt een gelijkenis over het koninkrijk van de hemel. Dat zal zijn als 

tien meisjes met een olielamp. De eerste vijf zijn dwaas en hebben niet genoeg 

olie. Maar de laatste vijf zijn wijs en kunnen de bruidegom met brandende lam-

pen opwachten. (Matteüs 25:1-13) 

 

– In een andere gelijkenis heeft Jezus het over een vrouw die tien drachmen 

heeft, maar er eentje verliest. Dan maakt ze haar hele huis schoon tot ze die 

ene weer gevonden heeft, en alles weer compleet is. (Lucas 15:8-10) 

 

Zoals je aan al deze voorbeelden kunt zien, komt het getal tien op allerlei 

plaatsen in de Bijbel voor. Steeds om aan te geven dat iets niet beter kan, dat 

het perfect is. Maar één van de meeste bekende plekken waar tien gebruikt 

wordt, is nog niet genoemd. En dat zijn natuurlijk de tien geboden (Exodus 

20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21). Ook op andere plekken in de Bijbel wor-

den wetten en regels gegeven. Maar deze tien zijn als het ware de bodem on-

der alle andere wetten. De onveranderlijke en meeste belangrijke basisregels: 

perfect en compleet. Een echte tien met een griffel dus! 

 

Deze blog is geschreven door Roelien Smit, bijbelwetenschapper en vertaler bij 

het Nederlands Bijbelgenootschap. Ze houdt zich onder andere bezig met kin-

derbijbelblad Alef, de kindernevendienstmethode Bijbel Basics en is publicist.  

 

Overgenomen uit Petrus, informatieblad PKN 

 

 

  



 pagina 14  

Bijbelleesrooster voor de maand april 

 

Pasen duurt zeven weken. De Kerk wereldwijd leest in deze paastijd ’s zon-

dags heel de eerste Johannesbrief door. Het boek Deuteronomium stelt het le-

ven aan de overkant van de Jordaan in het vooruitzicht: hoe te leven in het 

land van belofte! Johannes 10 stelt ons onder de hoede van de Goede Herder. 

De psalmen die we thuis lezen worden ’s zondags in vele toonaarden gezon-

gen in de kerk. Opvallend is Psalm 22, die zo overduidelijk aan Goede Vrijdag 

is gebonden, maar waarvan de tweede helft als paasjubel klinkt. 

 

Ma 1 Marcus 16:9-20  

Di 2 Jeremia 33:12-18 

Wo 3 Jeremia 33:19-26 

Do 4 Deuteronomium 1:1-18  

Vr 5 Deuteronomium 1:19-33  

Za 6 Deuteronomium 1:34–2,1 

Zo 7 Deuteronomium 2:2-15  

Ma 8 Deuteronomium 2:16-25  

Di 9 Deuteronomium 2:26-37  

Wo 10 1 Johannes 1,1-7  

Do 11 1 Johannes 1,8–2,2  

Vr 12 1 Johannes 2,3-11  

Za 13 1 Johannes 2,12-17  

Zo 14 Micha 4,1-8   

Ma 15 Psalm 4   

Di 16 1 Johannes 2:18-27  

Wo 17 1 Johannes 2:27–3,8  

Do 18 1 Johannes 3:9-17  

Vr 19 Psalm 33   

Za 20 Johannes 10:1-10  

Zo 21 Johannes 10:11-18  

Ma 22 Psalm 65   

Di 23 Deuteronomium 3:1-17  

Wo 24 Deuteronomium 3:18-29  

Do 25 Deuteronomium 4:1-9  

Vr 26 Deuteronomium 4:10-20  

Za 27 Psalm 22:1-22   

Zo 28 Psalm 22:23-32   

Ma 29 Deuteronomium 4:21-31  

Di 30 Deuteronomium 4:32-40  

 

 

 

 
 

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in 
de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag enz., 

geeft u dat dan door aan de redactie. 

 

 


