
Woensdag 11 november 2015,  
20.00 uur in het Trefpunt, 
Wilhelminastraat 66, Fijnaart 
 
DROMEN LEREN ZIEN ALS EEN KOSTBAAR 
GESCHENK 
Woensdag 11 november komt Wil Balder, voor velen van u 
geen onbekende, een lezing houden over dromen en hun 
betekenis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willy Balder vertelt ons op deze avond vanuit het 
perspectief van haar studie Geestelijke Begeleiding over de 
inspirerende zeggingskracht van dromen. Hoe dromen op een 
verhullende, symbolische wijze in onze slaap worden 
aangereikt, als ‘brieven van de Eeuwige’. Zij maakt met ons 
een reis door de geschiedenis hoe er met de nachtelijke 
dromen is omgegaan. Het doel van deze interactieve avond is 
om onze dromen (weer) serieus te nemen en de mogelijke 
inzichten positief in te gaan zetten op onze unieke 
levensweg. 
 
 


